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VAN DE REDACTIE 

 
Voor u ligt de laatste editie van het Kerknieuws. Deze heeft daarom 
iets prachtigs, maar ook iets weemoedigs. Iets prachtigs, want in een 
rijk historisch overzicht krijgen we een inkijkje in de ontwikkeling 
van het kerkblad door de jaren heen. Voor velen van u zal dit  
overzicht allerlei herinneringen oproepen: hoe er in de Meenthoek 
werd gevouwen en geniet, hoe door weer en wind de blaadjes door de 
bus werden gedaan. En je vraagt je af: hoeveel exemplaren zijn er 
door de jaren heen wel niet gedrukt en rondgebracht? 

Zo’n laatste editie maakt ook wat weemoedig. Dat er nu een einde 
komt aan het papieren kerknieuws, is best ingrijpend. Maar gelukkig, 
bij het overstappen naar een digitale nieuwsbrief blijft het doel 
hetzelfde: de gemeente opbouwen en informeren. En omdat niet 
iedereen handig is in de digitale wereld, is er ook een papieren versie 
beschikbaar. Die krijgt u dan weer vaker in de bus dan een papieren 
kerknieuws. 

Wij wensen u veel leesplezier bij deze laatste editie. 

Vergeet u niet om u aan te melden voor de digitale nieuwsbrief? 
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KERKDIENSTEN 
 

Zondag 26 november, Eeuwigheidszondag 
10:00 uur, ds. Bertie Boersma 

Collecte: Pastoraat 
 

Zondag 3 december, 1e ADVENT 
10:00, ds. Aline Barnhoorn 

Collecte: kinderen in de knel in Oeganda 
 

Zondag 10 december, 2e ADVENT, Maaltijd van de Heer 
10:00 uur, Ds. Daco Coppoolse 

Collecte: kinderen in de knel in Myanmar 
 

Zondag 17 december, 3e ADVENT, doopdienst 
10:00 uur, ds. Bertie Boersma 

Collecte: mensen in de knel in Nederland 
 

Zaterdag 23 december 
19:00 uur, KINDERKERSTFEEST 

 
Zondag 24 december, 4e ADVENT 

10:00 uur, ds. Erik Schuddebeurs, Houten 
Collecte: Kerstchallenge 

 
Zondag 24 december 

22:00 uur, KERSTNACHTDIENST  
Ds. Bertie Boersma 

Collecte: opvang daklozen door het Leger des Heils 
 

Maandag 25 december, KERST 
10:00 uur, Bertie Boersma 

Collecte: kinderen in de knel in Oekraine 
 

Zondag 31 december, GEEN OCHTENDDIENST 
19:30 uur, ds Bertie Boersma, OUDJAAR DIENST 
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COLLECTEDOELEN 
 
 
Collectedoelen 19 november tot 31 december 
2023. 
 
Zondag 19 november: Voedsel in Rwanda  
In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de inwoners van 
landbouw. Maar door gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig 
rondkomen. Eén gewas verbouwen is niet genoeg om een gezin te 
voeden. Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en 
boerinnen op hun demonstratieboerderij. Ze leren hen veeteelt en 
groenten en fruit verbouwen met betere landbouwtechnieken. Na de 
training begeleiden ze de boeren in hun eigen dorp. Steeds meer 
ouders kunnen hun kinderen hierdoor gezonde voeding geven. 
 
Zondag 26 november: Pastoraat  
Vandaag is het Eeuwigheidszondag. Daarom collecteren we voor 
pastoraat dat aandacht heeft voor mensen die het einde van hun leven 
naderen. 
Met Pastoraat wordt geprobeerd hen op zo’n manier zorg en aandacht 
te geven dat iets ervaren wordt van geloof, hoop en liefde. Ook voor 
mensen die niet meer naar de kerk kunnen komen, is pastoraat 
belangrijk. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van 
pastoraat buiten de kerk, zoals bijvoorbeeld verpleeghuispastoraat. 
Voor mensen in verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een 
belangrijk thema. Een luisterend oor, en de juiste woorden van troost 
en bemoediging zijn op deze plek onmisbaar. 
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Zondag 3 december: Kinderen in de knel in Oeganda  
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op 
straat. Veel van hen zijn weggevlucht van beroerde omstandigheden 
thuis. Ze gaan niet naar school en lopen risico op uitbuiting. Kerk in 
Actie werkt samen met drie Oegandese organisaties die deze kinderen 
opvangen en herenigen met familie in hun geboortedorp. Ze zorgen 
dat de kinderen daar weer naar school gaan of een vak kunnen leren. 
Ook doen ze er alles aan om te voorkomen dat nieuwe kinderen naar 
de stad trekken. Dit is de eerste zondag van de kerstcampagne van 
Kerk in Actie. De komende weken, tot aan Kerst, collecteren we elke 
week voor kinderen op de vlucht. 
 
Zondag 10 december: Kinderen in de knel in Myanmar 
Door de langdurige conflicten in Myanmar zijn veel inwoners van dit 
zuidoost-Aziatische land de grens met Thailand over gevlucht. In het 
grensgebied worden kwetsbare kinderen en jongeren opgevangen en 
krijgen ze verzorging en scholing. Kinderen zonder identiteits-
documenten krijgen een geboortebewijs: zonder registratie bestaat een 
kind feitelijk niet, heeft het geen rechten en zijn de risico's op uitbuiting 
en misbruik groter. Kinderen worden bewust gemaakt van hun 
(mensen)rechten en zijn zo op de toekomst voorbereid. 
 
Zondag 17 december: Mensen in de knel in Nederland 
Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder 
verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen 
zijn na een mislukte asielprocedure in Nederland gebleven, omdat ze 
niet meer terug kunnen. Mensen zonder papieren in Nederland mogen 
niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Onder 
hen zijn ook minderjarigen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke 
initiatieven die ongedocumenteerden helpen met advies en scholing, 
zodat ze nieuwe perspectieven krijgen. 
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Zondagochtend 24 december: Kerstchallenge, jongeren leven zich 
in in het kerstevangelie 
Jozef, Maria, de herbergier, de herders, de wijzen… Het kerstverhaal 
kent talloze personages, die elk op hun eigen manier, met hun eigen 
gedachten en gevoelens, in het verhaal zitten. Met de KerstChallenge, 
een spel van de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, 
kruipen jongeren in de huid van deze personages. Maar liefst zes-
duizend jongeren doen hier elk jaar aan mee en ontdekken zo meer 
over de Bijbel. Er is ook altijd een diaconaal thema in het spel 
verweven. 

 
Kerstavond: Opvang daklozen door het Leger des Heils 
Het leger des Heils biedt op vele manieren hulp aan mensen in nood 
die zonder hulp vastlopen. Een van de vormen is het project Herstart. 
Herstart is de voordeur voor daklozen in Utrecht. Er is daarom een 
inloop- en een opvanghuis. Het Inloopteam helpt daklozen om 
passende zorg en opvang te vinden. Artsen en verpleegkundigen van 
Volksgezondheid bieden indien nodig medische zorg. Bij Herstart 
krijgen mensen een warm welkom. Dit door elkaar te leren kennen, 
een kopje koffie te drinken in de inloop en door de hulp van vele 
vrijwilligers. Alle partijen, die werken met daklozen in Utrecht, doen 
dit samen bij Herstart.  

 
Maandag 25 december: Kinderen in de knel in Oekraïne 
Iedereen in Oekraïne, van jong tot oud, is blootgesteld aan de 
gevolgen van de oorlog in het land. Maar de veerkracht van de 
mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog en 
de ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan hun toekomst. 
Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen. 
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Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in 
Actie hulp bieden in het hele land. Zij bieden kinderen een veilige 
plek om te spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te 
blijven. Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, 
zodat ze toch eten op tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen 
steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun ouders kunnen 
opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij 
het herstel van kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat 
kinderen kunnen blijven leren. 

 

 
COLLECTE-OPBRENGSTEN 
 
6 aug Dovenpastoraat € 117,30 
13 aug Opleidingen in Ghana € 143,85 
20 aug Villa Vrede € 172,55 
27 aug Muziekids Prinses Maxima Centrum € 294,50 
3 sept Mensenrechten Israël € 126,05 
10 sept Ondersteuning van het jeugdwerk van de 

KPN 
€ 164,55 

17 sept Sociëteit de Schans (Oec.dienst, betreft alleen 
online bijdragen) 

€ 23,95 

24 sept Hoop en herstel Syrië € 185,57 
1 okt Kerk en Israël € 120,55 
6 okt Hospice Kromme Rijnstreek € 35,00 
8 okt Pioniersplekken van de KPN € 171,85 
15 okt Dagopvang van het Leger des Heils € 195,90 
22 okt Vrouwen in Indonesië € 139,55 
29 okt Voedselbank € 189,80 
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MEDITATIE 
Bevestig menselijkheid 
 
Het is iets dat we vaak moeten doen. Je meldt je ergens voor aan op 
een website, je vult allerlei gegevens in en dan moet je op het laatst 
nog aanklikken dat je geen robot bent. Maar een poosje geleden 
overkwam het me dat het net wat anders ging. Voordat ik moest 
aangeven dat ik geen robot ben, stond er met grote letters: ‘bevestig 
menselijkheid’. En daarna pas stond er achter het vakje met de 
knipperende cursor: ‘ik ben geen robot’. 
 
Bevestig menselijkheid. 
Ik ben geen robot. 
 
Deze website wilde natuurlijk 
weten of ik niet één of andere 
internetzoekmachine was, 
maar werkelijk een mens van 
vlees en bloed. Maar het was de formulering van de vraag die mij tot 
nadenken stemde: bevestig menselijkheid. Want je menselijkheid 
bevestigen is meer dan: zeggen dat je mens bent, dat je ademhaalt, 
eet, drinkt. 
 
Bevestig menselijkheid - een mens kan genoeg onmenselijke dingen 
doen om die menselijkheid te ontkennen. We hoeven alleen maar naar 
de afgelopen tijd te kijken wat er allemaal aan vreselijk nieuws over 
ons heen spoelde om er aan herinnerd te worden hoe mensen, net als 
wij, in staat zijn tot onmenselijke dingen, hoe een menswaardig 
bestaan verkwanseld en geminacht wordt. En laten we dan ook maar 
hardop zeggen dat wij uiteindelijk in de kern niet heel anders zijn dan 
degenen die we verantwoordelijk houden voor alle gruweldaden… 
 
Bevestig menselijkheid. Natuurlijk moest ik het vakje aanklikken om 
verder te kunnen gaan, maar er werd me eigenlijk méér gevraagd dan 
bedoeld werd. 
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Toen onze kinderen klein waren, dachten zij dat er twee categorieën 
bestonden: je hebt kinderen en je hebt mensen. En wil je mens 
worden dan moet je groter worden, dan moet je groeien. Ze konden 
dus in alle oprechtheid zeggen: ‘later als ik mens ben dan…’ Ze 
bedoelden natuurlijk: ‘later als ik volwassen ben...’. 
Ik vond hun formulering mooi. Mens ben je, maar moet je ook steeds 
opnieuw worden. Als kind is je wereld nog tamelijk eenvoudig, maar 
opgroeiend moet je leren om te gaan met verantwoordelijkheid, macht 
die je in handen krijgt, het laveren tussen goed en kwaad, het 
liefhebben, het haten, het trouw-zijn, het verlaten, het omgaan met die 
dunne grens tussen leven en dood, mens-zijn, werkelijk, waarachtig 
mens ben je niet zomaar, dat moet je telkens weer worden, leren, 
groeien. Dat houdt nooit op, ook niet als je volwassen bent. 
Bevestig je menselijkheid. 
 
 

 
 
Het Woord is mens geworden (Joh. 1:14) 
Dat God mens werd, geworden is, en nog steeds wordt, dat vieren we 
met Kerst. Dat God zo betrokken is op mensen dat Hij zich midden in 
deze wereld begeeft - deze wereld waar zoveel op aan te merken is. 
En dat God zich zo in zijn hart laat kijken, dat Hij zich laat kennen in 
één geliefde mens die voluit de menselijkheid bevestigt zoals God 
daar van den beginne van gedroomd heeft. Eén die we daarom Gods 
Zoon noemen, omdat hij zo sprekend zijn Vader is. In zijn liefde, in 
zijn trouw, in zijn bewogenheid, in zijn mildheid, in zijn heilige 
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woede over waar menselijkheid en een menswaardig bestaan op het 
spel staat. Zo is God mens geworden, vertelt het evangelie ons, in zijn 
liefdevolle en misschien ook wel radeloze zoeken naar een manier om 
ons mensen opnieuw de weg te kunnen wijzen, om ons te redden uit 
ons ronddolen en ronddwalen, hoogmoed of wanhoop. 
 
Maar Gods menswording zou van geen enkele waarde of betekenis 
zijn, als wijzelf daar niet in betrokken raken. Als wij daar 
toeschouwer bij zouden blijven. We zouden helemaal aan de 
betekenis van Kerst voorbij gaan als het niet ook aan onszelf de vraag 
stelt: hoe zijn wij mens, in ons doen en laten, in onze kracht en 
onmacht, in onze liefde en vrees: weerspiegelt het iets van Gods 
bedoelingen met ons mensen? Dat is een proces, een weg van vallen 
en opstaan, van falen en opnieuw beginnen. De theoloog Oepke 
Noordmans heeft eens gezegd: 
 
Jezus ligt in de kribbe als metgezel van allen 
die met het mens-zijn geen raad weten. 
 
En van welke mens zou Jezus dan geen metgezel zijn? Welk mens 
kent die ervaring niet, dat je je geen raad weet met het mens-zijn, met 
wie jij bent, met wat jou allemaal maakt tot wie je bent, met al het 
krachtige en al het kwetsbare in jezelf. 
 
God deelt in Jezus ten volle heel ons leven. Heel dat menselijke 
bestaan, heel die weg van vallen en opstaan, die we allemaal 
afleggen, in die zoektocht naar werkelijk mens te worden. 
Vanaf het prilste begin tot aan het bittere einde deelt Jezus in onze 
vreugde en ons verdriet, in onze liefde en ons verlies, in de 
mogelijkheden en onmogelijkheden waarvoor het leven ons stelt.  
 
En in dat alles wordt en blijft Hij de mens zoals God dat droomt voor 
ons. In dat alles neemt Jezus ons bij de hand: hier, deze weg kun je 
gaan, zo blijf je mens naar Gods hart, zo is er toekomst voor die 
ander, voor jezelf, voor de wereld. 
ds. Bertie Boersma 
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BIJ DE DIENSTEN 
 
Advent:‘Weet jij hoe laat het is?’  
Je kunt op je telefoon of horloge kijken om te zien hoe laat het is. De 
bijbelverhalen in Advent laten zien hoe mensen met een ‘vooruit-
ziende’ blik hebben uitgekeken naar de komst van de Heer. 
 
17 december: doop 
Op de helft van Advent, zondag Gaudete (wees blij!), zal Tobias 
Trinks, zoon van Emmy en Arjan Trinks-Roerdink en broertje van 
Anna, het sacrament van de heilige doop ontvangen. Geliefd kind van 
God is hij, geliefde kinderen van God zijn wij.  
 
23 december: Kinderkerstfeest 
In herberg ‘De kleine klok’ in Bethlehem gebeurt alles precies op tijd. 
Maar op een nacht wordt het ritme verstoord… Een vrolijke musical 
door de kinderen van de oudste groep van de kindernevendienst. 
 
24 december: een bijzondere zondag. In de ochtend is het vierde 
Advent – later op de dag maken we de overgang naar de Kerstnacht 
waarin het kerstevangelie zal klinken, licht in het duister, hoop voor 
de wereld. We zingen de hoop ons te binnen. 
 
25 december: gezinsviering (let op: 1 dienst!) 
We sluiten het Adventsproject af. Gods nieuwe tijd is aangebroken! 
Ook op deze ochtend volop ruimte voor muziek en zang.  
 
31 december (let op: er is geen ochtenddienst!): in de dagen van 
Kerst en op de drempel naar het nieuwe jaar, komen we samen om in 
alle rust te bidden, te zingen, te overdenken.  
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Bij het laatste papieren nummer van 
Kerknieuws 

Johanna Muis 

U heeft het allerlaatste nummer van het papieren Kerknieuws in 
handen. Sinds maart 2020 wordt immers elke week per e-mail een 
digitale nieuwsbrief en/of liturgie aan geabonneerde 
gemeenteleden en geïnteresseerden verstuurd. Daardoor is de 
ernaast verschijnende printversie gaandeweg overbodig geraakt. 
Al zal hij wel gemist gaan worden… We zijn immers al 
decennialang gewend dat op vaste tijden een nieuwsbrief van de 
kerk op de deurmat valt, dankzij de trouwe bezorgploeg. Velen 
houden dat in geel omslag gehulde Kerknieuws nog steeds bij de 
hand om te kijken wie er voorgaat, te lezen wat de dominee of 
kerkeraad schrijft of om een telefoonnummer op te zoeken. 

Van 1962 tot en met 2023 is er in onze Odijkse kerkgemeenschap een 
papieren kerknieuws uitgekomen. Dat is maar liefst 61 jaar achtereen. 
Het huidige kerknieuws dat bekend staat als ‘het gele boekje’ en 
eerder het ‘paarse’ en daarvoor het ‘blauwe boekje’, is langsgebracht 
bij gemeenteleden sinds maart 1991. Toen heette het nog Odijks 
Kerknieuws. 

Op verzoek van onze voorzitter Stevien Gardenier bieden we bij dit 
laatste papieren nummer een overkoepelend overzicht van de 
kerkbladen die in onze kerkelijke gemeente zijn uitgekomen. Dit 
stukje is vooral gebaseerd op de paragraaf ‘Het kerkblad van de 
gemeente’ van ons gemeentelid Wil van der Plas in het jubileumboek 
uit 2020: Van kerk en dorp, 200 jaar Witte Kerkje van Odijk. En op 
materiaal dat toen voor het boek verzameld is. 

Wilt u die oude kerkbladen nog eens inzien, uit nostalgie of om iets 
na te zoeken? De jaargangen van het (Odijks) Kerknieuws van de 
afgelopen twintig jaar worden bewaard in ons eigen kerkarchief op 
het zoldertje van de Meenthoek. De oudere jaargangen en de 
hieronder genoemde voorgangers kunt u inzien in de leeszaal van het 
RAZU, het regionaal archief in Wijk bij Duurstede. 
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Een historisch overzicht van de in Odijk verspreide kerkbladen: 

10 september 1962 - 1968: Hervormd Odijk 

Dit is het eerste kerkblad van onze gemeente. Voorop staat een 
simpele schets van het Witte 
Kerkje. Al een maand nadat ds. J. 
Hiensch als kandidaat zijn intrede 
deed in Odijk verschijnt het 
eerste nummer. Tot 1964 is hij 
het enige redactielid, daarna staat 
de scriba hem bij. Ds. Hiensch 
blijft de uitgave verzorgen tot 
zijn vertrek uit Odijk in 1968. 
Eerst wordt het blad door 
kinderen rondgebracht. Ter 
bestrijding van de kosten gaan zij 
rond met een collectebusje. 
Vanaf de zesde jaargang wordt 
het blad verzonden per post. Per 
kwartaal betalen de kerkleden een 
vrijwillige bijdrage van ƒ 1,50. 

 
April 1970 - augustus 1973: Odijk 
Onderweg. Maandblad der kerken 
Na het vertrek van ds. Hiensch wordt 
ds. C. Schilder beroepen. Hij doet zijn 
intrede in april 1969 in een dienst in de 
veel ruimere rooms-katholieke 
Nicolaaskerk, die in september 1964 is 
ingewijd. Er is sindsdien dus een 
zelfstandig functionerende Odijkse 
parochie, voor die tijd kerkten de 
Odijkse katholieken in Bunnik. De 
Odijkse gelovigen overleggen nu ook 
over een gezamenlijk maandelijks 
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kerkblad. Dit leidt tot een gestencilde uitgave voor hervormden, 
rooms-katholieken én gereformeerden uit ons dorp. 

De hoofdredactie wordt gevormd door ds. Schilder en iemand uit de 
gereformeerde en uit de Rooms-Katholieke kerk. Dit drietal wordt 
bijgestaan door een redactieraad van drie hervormden, drie 
gereformeerden en drie katholieken, waaronder pastoor Bary. De 
kosten worden gedeeld in relatie tot het aantal kerkleden. De parochie 
betaalt 60%, de hervormden 30% en de gereformeerden 10%. 

Om onderling de verantwoordelijkheden goed af te bakenen meldt de 
redactie in het eerste nummer van april 1970: “De verantwoordelijk-
heid voor de artikelen in het algemene gedeelte berust bij de redaktie, 
ondertekende artikelen zijn voor verantwoordelijkheid van de 
schrijver. Elke kerk of gemeente is verantwoordelijk voor zijn eigen 
deel. We hopen dat dit maandblad de communicatie tussen de 
kerkgemeenschappen in Odijk zal dienen en ertoe zal leiden dat de 
leden van de verschillende kerken zich nauwer betrokken zullen 
gevoelen bij wat in elkaars kerken gebeurt.” 

De verspreiding van het gezamenlijke kerkblad stopt na drie-en-een-
half jaar: het wordt onder rooms-katholieken slecht gelezen, ze zien 
het blad als voortzetting van ‘Hervormd Odijk’. Bovendien 
publiceren de katholieken hun kerknieuws al een tijdje ook via de 
plaatselijke weekbladen. Dus in plaats van een gezamenlijk kerkblad 
volgt een gezamenlijke kerkrubriek. 

Augustus 1973 - 1984: 
Odijk Onderweg 

De opvolger van het maandblad van 
de Odijkse kerken wordt een 
wekelijkse rubriek van een kwart 
pagina in de lokale krant Het 
Trefpunt. Er boven staat: “Berichten 
onder redaktie van Odijkse Kerken”, 
het redactieadres is Nicolaaslaan 1, 
telefoon 2031. 
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De kerkrubriek is visueel herkenbaar aan een penschets van de 
Nicolaaskerk en het Witte Kerkje. 

Elke week zijn in de rubriek de details van de missen en kerkdiensten 
te vinden. Ook andere bijeenkomsten worden aangekondigd, zoals 
vergaderingen van Caritas, van het Nederlands Bijbel Genootschap, 
de Kerkelijke Vrouwendienst of het jubileum van koster Van Dijk. 
Tot 1977 verschijnt er geen ander kerknieuws. Deze krantenrubriek 
loopt in ingekorte vorm door tot februari 1984. 

 

Februari 1977 - 7 februari 1991: Bunniks Kerknieuws (en later: 
Kerknieuws) 

De dan nog Hervormde 
Gemeente Odijk besluit 
met de Hervormde kerk 
uit Bunnik én de 
Gereformeerde kerk uit 
Bunnik, Odijk en 
Werkhoven samen een 
nieuw kerkblad uit te 
geven. Voorop staan als 
beeldmerk de twee 
kerktorens uit Bunnik en 
die van het Witte Kerkje uit Odijk. Het blad is getypt, gestencild en 
geniet, de vormgeving is “héél eenvoudig voorlopig, geen franje, 
geen mooimakerij, maar in de simpelste vorm die denkbaar is.” 

Als reden voor het uitgeven geeft de redactie: “De wekelijkse 
publikaties in Bunniks Nieuws [sic] vergden een te grote aanslag op 
de kerkportemonnai. Daarmee willen we bepaald niet zeggen dat 
Bunniks Nieuws te duur was, integendeel, de in rekening gebrachte 
tarieven waren alleszins billijk. Desondanks legden ze een zware druk 
op het beschikbare budget. Bovendien moest – vanwege de kosten – 
bijna elk woord worden gewikt en gewogen, moest er worden 
geschrapt en samengevoegd, hetgeen de kommunikatie niet altijd ten 
goede is gekomen.” Bovendien was de doelgroep via de lokale krant 
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breder dan alleen de hervormde en gereformeerde kerkgangers, en 
daar moest ook rekening mee worden gehouden. 

Dit nieuwe blad voor alleen de eigen doelgroep komt eens per twee 
weken uit. De redactie wordt veertien jaar verzorgd door Annie Muis. 
Door inzet van ds. Smit, beroepen in 1982, verandert de naam later in 
Kerknieuws.  

Midden jaren tachtig wordt het 
Bunnikse en het Odijkse 
kerknieuws gesplitst en krijgt 
Odijk een eigen editie. Als de 
Hervormde Gemeente en de 
Gereformeerde Kerk van Odijk 
op 20 september 1987 federeren 
tot ‘Hervormd-Gereformeerde 
Kerkgemeenschap’ komt dat 
ook voorop het kerkblad te 
staan. 

Bevlogen schrijft ds. Smit in 
1987 over de nieuwe benaming 
‘gemeenschap’:  

“De blijdschap over de hervon-
den eenheid zoekt een warmere 
uitdrukking dan de formele term ‘gemeente’. De meeste mensen 
denken dan immers aan de burgerlijke gemeente, die dan ook nog 
heel andere grenzen heeft. Bovendien is het woord Gemeente wel in 
Hervormd spraakgebruik zoiets als de lokale branche van de 
landelijke of nationale kerk; maar Gereformeerden zeggen ‘de kerk 
van Bunnik’ of ‘de kerk van Zeist’ als ze de plaatselijke gemeente 
bedoelen. Ook een reden dus om te kiezen voor een nieuwe naam.  
Maakt het zoveel uit? Nee, want allebei betekenen ze hetzelfde. Nl. 
wat in het Grieks met “koinónia” en in het Latijn met “communio” 
wordt aangeduid – en waarvoor we in Odijk nog de oude naam “de 
Meent” hebben: het gemeenschappelijke, het samen delen, het samen 
deelhebben aan dezelfde grond.” 
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Maart 1991 - november 2023: Odijks Kerknieuws 

In april 1990 wordt ds. Simon Dingemanse benoemd tot predikant in 
de Odijkse Samen-op-weg gemeente. Een jaar later start een eigen 
Odijks Kerknieuws. Voorop het dan lichtblauwe omslag staat een 
schets van het Samen op weg-reliëf van de Emmaüs-gangers. Dit 
reliëf is in het Witte Kerkje onthuld op 20 september 1987 bij de 
federatie van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk 
van Odijk. Onder de tekening van het reliëf staat: “Hervormde-
gereformeerde kerkgemeenschap  Odijk”.  

In het eerste nummer van maart 1991 schrijft Gijs van Ginkel, dan 
voorzitter van de kerkeraad:  
 

ONS EIGEN ODIJKSE KERKNIEUWS 

Daar ligt ie dan: het eerste nummer van Odijks Kerknieuws. Kleiner 
dan het vorige Kerknieuws: dat leek wat handiger. Gekleurde 
omslag: dat leek ons wat fleurig. De omslagkleur is nu lichtblauw, 
maar dat kan in de toekomst ook weer anders worden. Op de omslag 
vindt u een eerste ontwerp van een Odijks kerkzegel van de hand van 
Hermine Koopmans. Als u meer wilt weten over kerkzegels moet u 
contact opnemen met Jan Leewis: hij heeft zich daarin verdiept en 
weet er ontzettend veel van.  

Odijks Kerknieuws ziet er heel anders uit dan het ‘oude’ kerknieuws. 
Daarvoor zijn o.a. Annie Muis, Rob Westra en Marja van Woerkens 
verantwoordelijk. Zij geven Kerknieuws elke vier weken een eigen 
gezicht. Maar daarnaast is nog een grote groep mensen achter de 
schermen aktief: stukjes schrijven, uittikken, vermenigvuldigen, de 
gedrukte bladen sorteren, vouwen en nieten en daarna verspreiden. 
Het resultaat van al dat werk hebt u nu in handen. Vindt u het leuk? 
Spreekt het u aan? We horen graag uw commentaar en/of suggesties. 

En voor allen die zo hard zwoegen om Odijks Kerknieuws te maken 
en te verspreiden: hartelijk dank voor alle inspanningen en … veel 
succes en voldoening bij het werk hieraan in de toekomst. 

Namens de kerkeraad, Gijs van Ginkel, vz. 
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De redactie wordt overgenomen door Coby van den Berg-van der 
Spek. Zij voorziet het blad van aantrekkelijke illustraties, altijd met 
aandacht voor de kinderen. In september 2006 wordt de Odijkse 
kerkfusie voltooid en heet onze kerkgemeenschap Protestantse 
Gemeente te Odijk, wat ook op het omslag te zien is. Na het 
vroegtijdig overlijden van Coby in december 2009 neemt Pauline 
Marquart de redactie over, later in samenwerking met Andrea Forma. 

 

De nummers worden vermenigvuldigd op een geavanceerde 
stencilmachine, gemeentelid Egbert Molenaar die werkte bij Ricoh 
neemt die taak jaren op zich. Later worden ze vermenigvuldigd bij de 
Gereformeerde Kerk De Gaarde in Bunnik. Daar staat de 
kopieermachine die door de Odijks en Bunnikse protestantse kerken 
gezamenlijk is aangeschaft. Het omslag wordt voor een aantal 
nummers tegelijk gedrukt en is dus steeds hetzelfde. De stapels 
genummerde vellen worden in de Consistorie en later de Meenthoek 
door een wisselende groep vouwers, verzamelaars en één nieter 
rondbrengklaar gemaakt. Rita de Neef heeft nog een lijstje met namen 
van de vouw- en nietploeg, daarop staan: Dicky den Boer, Ria van 
Soest, Willemien Harts,  Willemijn van der Willigen, Willy 
Schaafsma, Lieneke Valk, Iet Boomgaardt, Wieke Hoomans, Alie 
Boekhout en Johan van Rossum. Jan Huiskes bedient het 
nietapparaat, vaste prik. 

Sinds 2014 wordt de redactie verzorgd door Jantine Bokhorst en 
Andrea, later door Andrea en Anneke van der Meulen, en sinds 2020 
door Andrea alleen. Sinds februari 2015 heet het blad voortaan 
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bondig: Kerknieuws en krijgt het omslag een geel kleurtje. Later 
wijzigt de afbeelding op het omslag in het nieuwe logo, met daarop 
het Witte kerkje met open deur en kerkgangers die op de kerk 
toelopen.  Dit allerlaatste nummer uit 2023 dat u nu leest draagt het 
dit jaar aangepaste logo. Hierop staan ook kinderen en jongeren, die 
spelen immers een belangrijke rol in onze gemeente. 

Inmiddels wordt het drukken, verzamelen en nieten uitbesteed, dat is 
zowel goedkoper als makkelijker, maar niet zo gezellig. Een groep 
bezorgers, eerst onder leiding van Annie Muis, later van Wieke 
Hoomans, zorgt ervoor dat het blad zo’n tien keer per jaar bezorgd 
wordt op de ca 300 huisadressen van gemeenteleden. 

In antwoord op de corona-pandemie wordt een wekelijkse digitale 
nieuwsbrief gestart. Als gevolg hiervan wordt de frequentie van het 
papieren Odijks Kerknieuws verlaagd tot vier nummers per jaar. In 
het najaar van 2023 besluit de kerkeraad helemaal te stoppen met de 
uitgave van Kerknieuws. Voorzitter Stevien Gardenier schrijft 
hierover in de digitale nieuwsbrief van 20 oktober:  

“Het papieren kerknieuws gaat stoppen 

We merken dat het nieuws in beide nieuwskanalen elkaar goeddeels 
overlapt. Daarnaast stopt Andrea Forma (na 12 jaar!) als redacteur 
van het kerknieuws en is er geen opvolger voor haar gevonden om het 
kerknieuws op een nieuwe manier invulling te geven. Vandaar het 
besluit om het nieuws voortaan te verspreiden via één kanaal, 
namelijk de (digitale) nieuwsbrief.  (…) 

De laatste editie in november zal persoonlijk door de bezorgers 
worden overhandigd aan gemeenteleden die geen digitale nieuwsbrief 
ontvangen. Aan hen zal worden gevraagd zich in te schrijven op de 
digitale nieuwsbrief. Als gemeenteleden dat niet willen of kunnen, dan 
wordt de mogelijkheid geboden om 2-wekelijks de (ingekorte) 
printversie van de digitale nieuwsbrief te ontvangen. Op deze manier 
krijgen alle gemeenteleden de mogelijkheid om het kerkelijk nieuws 
(digitaal of op papier) te blijven ontvangen.” 
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27 maart 2020 - heden: Digitale kerknieuws 

Als in maart 2020 corona uitbreekt, krijgt onze kerkgemeenschap net 
als de rest van de wereld te kampen met de strenge coronamaatrege-
len. Kerkdiensten mogen niet meer worden bijgewoond door 
gemeenteleden. Mensen mogen immers niet meer bij elkaar komen in 
groepen, en later uitsluitend in kleine aantallen op een afstand van 
anderhalve meter. Online kerkdiensten uitzenden mag echter wel.  

In de week voor Palmpasen en de 
Stille week regelt een groepje 
gemeenteleden onder leiding van 
Arjan Muis en Martin van der Meulen 
in allerijl een camera en online 
uitzending via kerkdienstgemist.nl. 
En start een nieuw online tijdperk 
waarin we leren omgaan met digitaal 
verbinden. Om gemeenteleden in 
deze moeilijke en ook op jezelf 
teruggeworpen tijd te informeren, te 
betrekken en te voorzien van de 
liturgie van de online dienst, wordt 
een wekelijkse online nieuwsbrief 
gestart door Johanna Muis en Anneke 
van der Meulen.   

Voorzitter Annemiek Brouwer 
schrijft in het eerste e-kerknieuws: 

Wij zijn zomaar stilgezet 
Heeft u ook zo’n onwerkelijk gevoel bij deze corona uitbraak? 

Ineens is alles anders en is gewoon niet meer gewoon. De wereld is 
zomaar stilgezet, wij zijn stilgezet. Hoe vaak zeiden wij vroeger 
zuchtend ‘konden we maar meer in het hier en nu leven’. Nu weten we 
niet hoe morgen eruit zal zien. Het kerknieuws van vorige week geeft 
direct al achterhaald nieuws. Vandaar deze nieuwsbrief. 
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Toen wij vorige week de kerkdeuren dichttrokken, deed dat bijna zeer. 
Maar het moest vanwege de nieuwe richtlijnen. Dit maakt alles 
anders. We mogen niet langer bij elkaar binnen lopen, geen handen 
schudden, geen klop op de schouder. Geen bijeenkomsten, geen 
jubileumfeestelijkheden, zelfs geen stiltewandeling. 

Er zijn gelukkig allerlei digitale mogelijkheden, alleen waren we als 
kerk nog niet zo digitaal georganiseerd. Nu hebben wij een aantal 
zeer gedreven en zeer handige gemeenteleden en met elkaar hebben 
wij ons ten doel gesteld om onze digitale achterstand in te lopen. 
Graag dank ik iedereen die nieuwe vormen van samenwerking op 
gang brengt. En de mensen, die nu op weg zijn om voor de ander te 
zorgen én de mensen die het vertrouwen geven en op afstand 
meedenken en mee leven! 
Annemiek Brouwer 
Voorzitter kerkeraad  

In drie jaar tijd groeit de digitale nieuwsbrief, opgemaakt en 
verzonden via het programma Mailchimp, uit tot een volwaardig up 
to date communicatiemiddel, met veel meer mogelijkheden dan de 
printversie. Het is immers eenvoudig om fraaie foto’s, zelfgemaakte 
zwaai- of palmpasenfilmpjes en links naar opnames of Youtube 
liederen op te nemen in de nieuwsbrief.  

Al in de eerste week zijn er 250 abonnees. Dit groeit in een paar jaar 
uit tot ruim 300. Ook de redactie breidt uit, met Coen Flach. Zo blijft 
het mogelijk om frequent te verschijnen. Elke nieuwsbrief bevat een 
link naar een ingekorte printversie van een of twee A4-tjes om rond te 
brengen bij wie geen mailadres heeft. Dit wordt ook centraal gedaan. 
Daarnaast komt er een of twee keer per jaar bij aanvang van het 
seizoen een oecumenisch activiteitenboekje uit dat in het hele dorp 
wordt verspreid: het Witte boekje.  

Hoe geschiedvorsers in komende jaren, decennia of eeuwen het wel 
en wee van onze gemeente kunnen naspeuren, als we het meeste 
communiceren via de e-mail nieuwsbrieven? Daar hopen we een 
oplossing voor te kunnen vinden in overleg met het RAZU.  
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Abonneren op de digitale nieuwsbrief 
Wilt u zich abonneren op de digitale nieuwsbrief met het laatste 
nieuws van het Witte Kerkje? Dat kan via een online 
inschrijfformulier. Een link daarnaar staat onderaan elke nieuwsbrief. 
Vraag een kerkganger om deze aan u door te mailen. De redactie kunt 
u bereiken op kerknieuws@pknodijk.nl. 

Wie meer wil weten van onze kerkgemeenschap, verwijzen wij naar 
onze website www.pknodijk.nl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EINDE VAN HET PAPIEREN KERKNIEUWS… 

Oude nummers gezocht! 
 

Wie o wie heeft nog (hele) oude nummers van het Kerknieuws en de 
voorgangers (teruggaand tot in 1962)? 
In het archief ontbreken namelijk nog enkele jaargangen. 
 
Als u nog oude nummers vindt bij het opruimen, graag een bericht 
naar Johanna Muis 
. 
Misschien heeft u de ontbrekende exemplaren? 
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ZIEKENZALVING EN ZEGENING:  
OP HOOP VAN ZEGEN 
 
Ziekte 
Wanneer je ziek wordt, kan dat een heel ingrijpende ervaring zijn. 
Door pijn, vermoeidheid en kwetsbaarheid kan je leven behoorlijk op 
de kop staan. De ziekenzalving is een vorm waarin we onszelf als 
kwetsbare mensen in Gods nabijheid brengen. Misschien heb je er al 
eens van gehoord, of misschien is het helemaal nieuw voor je. Graag 
vertel ik er iets meer over. 
 
Ziekenzalving 
Ziekenzalving is een christelijk ritueel waarbij met de zieke gebeden 
wordt, deze de handen krijgt opgelegd en gezalfd wordt met olie. De 
zalving met olie is vanuit de bijbelse traditie verbonden met de gave 
en de kracht van de heilige Geest. In de joodse traditie is zij ook 
symbool van eeuwig leven en teken van heelheid. 
De apostel Jakobus schrijft: ‘Laat iemand die ziek is de oudsten van 
de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met 
olie zalven in de naam van de Heer’ (Jakobus 5:14). 
Zalving en zegening maakt deel uit van de dienst aan mensen die we 
vanuit de christelijke gemeenschap aanbieden. We doen dat in het 
vertrouwen dat mensen daar ‘beter’ van worden. Hoe ‘beter’ weten 
we niet, dat is aan God. Soms worden mensen erdoor gesterkt of 
getroost; soms leren zij zich zo toe te vertrouwen aan God dat zij 
kunnen sterven. Soms leren zij hun ziekte of kwaal te aanvaarden; 
soms genezen zij. Hoe God een mens tegemoet wil komen is niet aan 
ons, wel vertrouwen we altijd op zijn zegen. 
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Hoe gaat het? 
Voorbede met handoplegging, zegening en zalving kan thuis plaats 
vinden of elders, bijvoorbeeld in een ziekenhuis of ander 
zorgcentrum. De ziekenzalving gebeurt door de predikant. Het is 
gebruikelijk dat voorhoofd en handpalmen worden gezalfd. Ook 
anderen, zoals familie en gemeenteleden, kunnen uitgenodigd 
worden. 
Om het ritueel van de zalving heen is er een gebed en lezen we uit de 
Bijbel. Ook kan er een lied worden gezongen. 
 
Voor wie is de ziekenzalving bedoeld? 
De ziekenzalving is bedoeld voor iedereen die lijdt, of dat psychisch, 
lichamelijk of sociaal is, en daarmee tot God wil gaan. 
Of de ziekenzalving nu thuis plaats vindt of elders, altijd is er een 
voorbereidend gesprek. 
 
Vragen? 
Voor meer informatie en het aanvragen van de ziekenzalving kunt u 
terecht bij de predikant. 
 
(bronnen: Dienstboek II, Leven, Zegen, Gemeenschap; PKN Houten) 
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In de periode van 15 - 27 januari 2024 wordt de actie Kerkbalans 
gehouden met als thema ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. 
Met de opbrengst van deze actie hopen wij in 2024 een groot deel van 
het kerkewerk te kunnen bekostigen zoals het salaris van de 
predikant, de activiteiten, exploitatiekosten, afdrachten aan landelijke 
instellingen en het onderhoud van het terrein en de gebouwen. De 
kosten stijgen echter sneller dan de inkomsten. Wilt u alstublieft uw 
steentje blijven bijdragen? 
 
Voor wie over 2023 zijn/haar bijdrage nog moet betalen, of extra 
belastingaftrek wenst over 2023 door de bijdrage van 2024 nu al te 
willen storten: de bankrekening is NL08 RABO 0329 8181 47 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Odijk. 
 
Een kwart van onze inkomsten is momenteel afkomstig uit 
onderhandse periodieke schenkingen, waarbij u uw belastingvoordeel 
aan het kerkewerk toekent. Dit betreft bijdragen aan Kerkbalans, 

Diaconie en de 
collectemunten. 
Denkt u er a.u.b. over 
na of dit ook bij uw 
situatie past. Een 
blanco onderhandse 
schenkingsakte kunt u 
bij mij opvragen en 
zal ook beschikbaar 
worden gesteld op de 

website, bij de start van de Actie Kerkbalans 2024.  
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Ritzo Holtman 
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BEHEER VAN KERK EN MEENTHOEK 
Gemiste kansen 

 
Eind 2020 kreeg ik van de gemeente Bunnik het verzoek of de 
Meenthoek eventueel beschikbaar was als stembureau voor de 
Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021. Het coronaspook 

waarde rond in de wereld en dus ook 
in Nederland. Wij dienden anderhalve 
meter afstand te houden, mondkapjes 
te dragen en geregeld handen te 
wassen. Om de toestroom van 
stemmers volgens de toen geldende 
normen te kunnen verwerken, was de 
gemeente op zoek naar extra locaties. 
De Meenthoek bleek voor dit doel 
heel geschikt te zijn. Binnenkomst via 
de grote zaal, stemmen in de kleine 
zaal en via de gang achterom veilig 
naar de uitgang. Omdat de inkomsten 
uit andere verhuur bijna waren 
opgedroogd, was dit een enorme 
meevaller. Vier dagdelen verhuur 

levert een aardig sommetje op voor de kas van de kerk. 
Op 16 maart 2022 zouden de gemeenteraadsverkiezingen worden 
gehouden en in gedachten zag ik de Meenthoek opnieuw verhuurd 
voor dit doel. Toen er geen contact gezocht werd vanuit de gemeente 
heb ik dat zelf gedaan. De verantwoordelijke ambtenaar moest mij 
helaas teleurstellen. De gemeente kon met minder stembureaus toe. 
Men ging terug van vier na drie. En de Meenthoek was afgevallen. De 
reden? Van deze locatie is het minst gebruik gemaakt bij de 
verkiezingen het jaar daarvoor. Van de mooiste en meest centrale 
locatie was het minst gebruik gemaakt? Hadden de kerkleden hun 
stem elders uitgebracht? Ik kon dat maar moeilijk geloven. Er zat 
helaas niets anders op mij hierbij neer te leggen. Voorlopig zal de 
Meenthoek niet als stemlocatie worden gebruikt. 
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Afgelopen zomer 2023 kreeg ik het verzoek of onze kerkzaal gehuurd 
kon worden voor de opname van een commercial. Bij navraag bleek 
het te gaan om Tikkie. U weet wel de handige app om even snel wat 
geld naar elkaar over te maken. Ik vroeg de makers wat ze in 
gedachten hadden. Er zou een bruidspaar door het gangpad naar het 
‘altaar’ schrijden. Daar aangekomen zou de bruid de bruidegom met 
grote verschrikte ogen aanstaren, haar hand voor haar mond slaan, 
zich omdraaien, haar trouwjurk optrekken en hard de kerk uitrennen 
om buiten aangekomen nog even snel een Tikkie te versturen. Ik kon 
de humor er wel van inzien, maar achtte het raadzaam toch even 
overleg te plegen met de voorzitter van het college van 
kerkrentmeesters. Wat vond hij? Allebei kenden we enige aarzeling, 
maar vonden het ook wel een grappig verhaaltje. Laten we het maar 
proberen, was ons besluit. Helaas hadden we meteen ja moeten 
zeggen, want de reclamemakers hadden al een andere geschikte 
locatie gevonden. Jammer, want voor zo’n filmopname van een halve 
minuut kon ik wel de kerkzaal voor een hele dag verhuren.  
Conclusie: verhuur van de kerk vraagt om slagvaardigheid en een 
beetje lef. Maar soms missen we helaas de boot.  
 
Daco Coppoolse, extern verhuur 
 
 
 
TOT SLOT… 
 
Tot slot wensen wij u allen fijne feestdagen  
en een gezegend 2024!! 
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BESTELLEN COLLECTEMUNTEN 
 
Collectemunten zijn verkrijgbaar in pakketten van € 50 of € 25: 

 Pakket A € 50 (10x 1 euro en 20x 2 euro munten); 
 Pakket B € 50 (20x 0,50 euro, 20x 1 euro, 10x 2 euro 

munten); 
 Pakket C € 25,- (10x 1 euro, 30x 0,50 euro). 

 
Bestellen kan door het bijbehorende bedrag over te maken naar 
rekeningnummer NL97 RABO 0329 8697 01 t.n.v. Collectes PKN 
Odijk o.v.v. aantal pakketten + pakketsoort (A/B/C).  
 
Alle bestellingen die vóór de 25e van de maand binnen zijn, worden 
de eerste zondag van de volgende maand uitgegeven in de hal van de 
Meenthoek (m.u.v. de eerste zondag van augustus). 
  
Voor meer informatie:  
Marijke Rensink  
of Marijke van der Horst  
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Redactie: Andrea Forma 
e-mail redactie: kerknieuws@pknodijk.nl 
Drukwerk Verloop Drukkerij te Alblasserdam 
Verspreiding Joanne Verweij 
 
 
 
 
OPENINGSTIJDEN VAN HET SNUFFELHONK 
 

Voor actuele openingstijden zie www.snuffelhonk.nl 
 

Contact 
Tel. 030 – 290 18 29 

e-mail: info@snuffelhonk.nl 
website: www.snuffelhonk.n 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

33e JAARGANG, november t/m december 2023 
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De Protestantse Gemeente Odijk (Het Witte Kerkje) 
herbergt een mozaïek aan gemeenteleden met verschillende 

achtergrond en geloofsbeleving.  
Wat ons bindt zijn de verhalen uit de Bijbel, die ons inspireren in ons 

verlangen om de weg van Jezus Christus te gaan. 
 

We willen een open en gastvrije gemeente zijn. Een plek waar 
mensen zich thuis kunnen voelen en ook thuis kunnen komen. 

 
Wij willen ook een scherp oog, een ruim hart en 

gulle handen hebben voor de kwetsbaren, dichtbij en ver weg.  
 

Kom bij ons kijken en doe met ons mee…. 
 


