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KERKDIENSTEN 

Zondag 17 september, OECUMENISCHE VIERING, in de Nicolaaskerk 
LET OP: 11:00, ds. Hans Koops, Odijk 

Collecte: de Schans 
 

Zondag 24 september 
10:00, ds. Bertie Boersma 

Collecte: Kerk als plek van hoop en herstel in Syrië 
 

Zondag 1 oktober 
10:00 uur, Ds. Jantine Heuvelink, Bunnik 

Collecte: Kerk en Israël 
 

Zondag 8 oktober 
10:00 uur, ds. Bertie Boersma 

Collecte: Steun aan pioniersplekken van de PKN 
 

Zondag 15 oktober 
10:00 uur, ds. Simon Dingemanse, Noordwijk 

Collecte: dagopvang Leger des Heils 
 

Zondag 22 oktober 
10:00 uur, Ds. Sam Janse, Ameide 

Collecte: Toerusting vrouwen in Indonesië 
 

Zondag 29 oktober, Gezinsdienst met aandacht voor de dankdag 
10:00 uur, ds. Bertie Boersma 

Collecte: training door diaconessen in Rwanda 
 

Zondag 5 november 
10:00 uur, ds. Bertie Boersma 

Collecte: opleiding predikanten in Colombia 
 

Zondag 12 november 
10.00 uur, de heer Cees Baan 

Collecte: Jongerencentrum in Beiroet 
 

Zondag 19 november 
10:00 uur, ds Evert Meijer, Werkhoven 
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COLLECTEDOELEN  
 
Zondag 10 september: Ondersteuning 
jeugdwerk 
Zijn jongeren de toekomst van de kerk? Nee, ze 
zijn waardevol om wie ze nu zijn. Daarom is het 
belangrijk om ervoor te zorgen dat ze zich thuis voelen in de kerk en 
serieus worden genomen. Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die 
hier zorgvuldig mee omgaan, aantrekkingskracht hebben op kinderen 
en jongeren. Daarom heeft de jeugdwerkorganisatie van de 
Protestantse Kerk seizoenpakketten gemaakt. Dit bevat voor het 
jeugdseizoen materiaal voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen. Het is 
uitgedacht in samenwerking met lokale gemeenten. 
 
Zondag 17 september: De Schans 
De Schans is opgericht om tweemaal per maand (elke 1e en 3e 
dinsdag) een hele dag-uit-huis te bieden. Op die dag wordt er o.a. 
gepraat, koffie/thee gedronken, aangepaste gymnastiek gedaan (voor 
wie dat wil) en gewandeld. Er worden ook elke Schans-dag 
dagactiviteiten georganiseerd, zowel educatief als ontspannend en er 
wordt gezamenlijk, met door vrijwilligers gemaakte soep, geluncht. 
Daarnaast zijn er de jaarlijkse activiteiten zoals: de boerenkool-
maaltijd (met veel externe gasten), het uitje (hele dag in de buurt) en 
de kerstviering. Aan de mantelzorgers biedt de Schans de 
mogelijkheid twee dagen per maand de handen vrij te hebben. 
 
Zondag 24 september: Kerk als plek van hoop en herstel in Syrië  
Door de jarenlange burgeroorlog in Syrië zijn veel religieuze 
gebouwen verwoest. Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van de 
kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in het land. De kerk is hier 
het middelpunt van de samenleving. Als zij weer is opgebouwd, kan 
ze haar onmisbare taak weer oppakken. Met een speciaal herstelfonds 
helpt Kerk in Actie kerken in Syrië op te bouwen. Herstel van de kerk 
betekent hoop voor de toekomst! 
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Zondag 1 oktober: Kerk en Israël 
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een 
wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons 
op de joodse wortels van ons geloof en bevorderen we het gesprek 
tussen joden en christenen. Ook staan we op tegen antisemitisme. In 
Nederland rusten we predikanten en gemeenten toe op het gebied van 
de relatie met het volk Israël. In Israël steunen we onder andere het 
werk van Nes Ammim, een internationale christelijke gemeenschap. 
De eerste zondag in oktober is Israëlzondag. Hiermee geeft de 
Protestantse Kerk uiting aan haar roeping tot onopgeefbare 
verbondenheid met Israël. Daarom collecteren we voor de ontmoeting 
tussen de kerk en Israël. 
 
Zondag 8 oktober: Steun aan pioniersplekken van de PKN 
In Nederland gaan steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat 
betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen 
hierop in met pioniersplekken, een nieuwe vorm van kerk-zijn. Zoals 
bijvoorbeeld pioniersplek LUX in Den Haag, waar twintigers en 
dertigers met elkaar in ontspannen sfeer belangrijke levensvragen 
bespreken. De afgelopen 10 jaar ontstonden zo’n 180 pioniersplekken 
binnen de Protestantse Kerk. Ze vormen nieuwe christelijke 
geloofsgemeenschappen voor diverse doelgroepen die nu niet 
kerkelijk betrokken zijn. 
 
Zondag 15 oktober: Dagopvang Leger des Heils 
In de Biltstraat in Utrecht is een dagopvang voor 40 dak- en thuisloze 
mensen, die hier terecht kunnen voor een praatje, iets te eten, een kop 
koffie, een douche en dagbesteding. Daarnaast is er een computer met 
internet. Ook is het mogelijk om een arts, iemand van de sociale 
dienst of verslavingszorg te zien. Mensen vinden hier een luisterend 
oor. 
Uniek is dat het een 24-uurs opvang is. Iedere deelnemer heeft zijn 
eigen kamer en de locatie is ruim van opzet. Beneden is er een ruime 
woonkamer en één tuin waar de deelnemers elkaar kunnen 
ontmoeten. Met andere partners wordt gezocht naar een zinvolle 
dagbesteding, die aansluit bij de eigen kracht van de bezoeker. De 
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opvang is een brug naar andere vormen van hulpverlening. Bezoekers 
krijgen zo weer perspectief op een zelfstandig leven. 
 
Zondag 22 oktober: Toerusting vrouwen in Indonesië  
De lokale kerkgemeenschappen op Papoea, Indonesië, spelen een 
belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen 
gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. 
Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich. Kerk in 
Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen 
voor deze taken. Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke 
training, een alfabetiseringscursus of naailes volgen. Ook geeft de 
kerk vrouwen via een voedingsprogramma voorlichting over gezonde 
voeding. 
 
Zondag 29 oktober: Training door diaconessen in Rwanda 
In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de inwoners van 
landbouw. Maar door gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig 
rondkomen. Eén gewas verbouwen is niet genoeg om een gezin te 
voeden. Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en 
boerinnen op hun demonstratieboerderij. Ze leren hen veeteelt en 
groenten en fruit verbouwen met betere landbouwtechnieken. Na de 
training begeleiden ze de boeren in hun eigen dorp. Steeds meer 
ouders kunnen hun kinderen hierdoor gezonde voeding geven. 
 
Zondag 5 november: Opleiding predikanten in Colombia 
Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen 
mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In 
deze context moeten predikanten hun werk doen. Wat betekent dit 
voor hun pastorale en diaconale taak? In 2022 is Jeannet Bierman 
namens Kerk in Actie uitgezonden als docent praktische theologie. 
Met haar studenten onderzoekt ze wat er leeft in samenleving én kerk. 
Ze rust deze toekomstige predikanten toe om straks met hun 
gemeenteleden om te zien naar anderen. 
 
Zondag 12 november: Jongerencentrum in Beiroet 
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de 
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problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid 
en geweld ontnemen jongeren die er wonen elk perspectief op een 
betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van jongerencentrum 
Manara in Beiroet. Kwetsbare tieners krijgen er huiswerkbegeleiding, 
examentraining, psychosociale hulp en vaktrainingen. Daarnaast 
kunnen ze elkaar in ontspannen sfeer ontmoeten tijdens een partijtje 
tafelvoetbal of airhockey. 
 

COLLECTE-OPBRENGSTEN
 

03/03 Wereldgebedsdag € 24,20 
05/03 Kansen creëren jongeren in Bangladesh € 167,42 
12/03 Samen bijbellezen opent deuren in Palestina € 167,87 
19/03 Een nieuwe kerkvorm voor jong en oud € 166,34 
26/03 Maatjes voor gezinnen zonder ouders in 

Zambia 
€ 142,97 

02/04 Paaschallenge € 135,65 
06/04 Uganda Child-Care € 106,50 
09/04 De kerk helpt kwetsbare mensen in Moldavië € 239,43 
16/04 Steun aan vervolgde christenen € 94,95 
23/04 Luisterlijn Utrecht € 110,00 
30/04 Individuele hulpverlening diakonie € 112,75 
07/05 Kerk voor de samenleving in Oekraïne € 154,15 
14/05 Met en voor elkaar kerk-zijn € 151,30 
18/05 Uganda Child-Care € 73,75 
21/05 Kinderen en ouders op zoek naar zingeving € 148,10 
28/05 Bijbelverhalen in Egypte € 203,82 
04/06 Vakantiebureau € 91,65 
11/06 Hilcrest Aids Centrum € 123,60 
18/06 Hospice Kromme Rijnstreek € 161,60 
25/06 Jonge vluchtelingen uit Venezuela in 

Colombia 
€ 115,30 

02/07 Roemenië-project Jongeren Odijk € 254,35 
09/07 Hulp voor migranten in Indonesië € 101,57 
16/07 Jemima € 128,70 
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23/07 De Regenboog € 109,20 
30/07 Exodus € 163,60 
 

OECUMENISCHE VIERING 
 
Op zondag 17 september vindt om 11.00 uur in de H. Nicolaaskerk in 
Odijk een oecumenische viering plaats. Wim Verheugt en ds. Hans 
Knoops zijn de voorgangers van deze Woord- en Gebedsdienst. Jan 
van der Zwart begeleidt ons op het orgel. Thema van de dienst die 
plaatsvindt tijdens de Vredesweek is dat vrede meer is dan de 
afwezigheid van oorlog. Hoe kunnen mensen hun trauma’s achter 
zich laten en diegene die hen zoveel leed heeft toegedaan, ten tijde 
van oorlog en geweld, vergeven? 
Er wordt gecollecteerd voor Sociëteit de Schans. Deze organisatie 
biedt mensen met een lichamelijke beperking uit de gemeenten 
Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede tweemaal per maand een hele 
dag-uit-huis. Voor mantelzorgers biedt De Schans daardoor de 
mogelijkheid twee dagen per maand de handen vrij te hebben. De 
opbrengst van de tweede collecte is bestemd voor het Oecumenisch 
Beraad Odijk. 
Er is ook kindernevendienst. Allen van harte welkom! 

 
VAN DE REDACTIE 
 
De zomertijd is achter de rug, de kinderen zijn naar school en allerlei 
activiteiten starten weer op. In de kerk is dat ook te merken: op 
zondag 10 september hopen we met elkaar het nieuwe seizoen te 
starten op de gemeentezondag. 
 
Bij het Kerknieuws ontvangt u een nieuw exemplaar van het Witte 
Boekje boordevol activiteiten voor het komend seizoen, gericht op 
ontmoeten, vieren en leren. U ontvangt het boekje namens beide 
kerken in het dorp. Maak er vrijmoedig gebruik van! 
 
Veel leesplezier toegewenst. 
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MEDITATIE 

 
‘Wie geeft Aggie een duwtje?’ 
 
Tussen alle grote nieuwsberichten 
van de afgelopen zomer, 
alarmerende berichten over 
hagelstenen, stormen en grote hitte in heel Europa, en over oorlog die 
maar voortduurt, meldden de Friese media op 13 augustus dat de 
schrijfster Aggie van der Meer (95) was overleden. 
 
Een paar jaar geleden was ik Aggie op het spoor gekomen. Aggie 
kwam toen in het nieuws vanwege een ludieke actie. Ze kon niet meer 
alleen op pad en had daar iets op verzonnen: ze had een doek aan haar 
rolstoel gehangen met de tekst ‘duwen mag’. Zo was het iedere keer 
een verrassing wie haar een duwtje zou geven en waar ze dan terecht 
zou komen. 
 
Ik was diep onder de indruk van het filmpje dat ik over haar zag. Daar 
zat ze dan, op straat in een winderig en regenachtig Bolsward, met 
haar 91 jaar. Wat een vertrouwen straalde deze vrouw uit. 
Kunt u, kun jij je voorstellen dat je zoiets zou doen? Dat je het erop 
zou wagen, zoals Aggie dat zei? 
 
Aggie is dus niet gaan zitten wachten in haar kamertje tot iemand bij 
haar komt, nee, ze zet een stap naar buiten, naar de gemeenschap, 
naar anderen toe. En daarmee brengt ze niet alleen zichzelf, maar ook 
anderen in beweging. 
 
Aggie doet het anders dan anders. Zij zet datgene wat wij normaal 
vinden, even in een ander licht. Want – normaal in onze tijd – dat is 
dat je niet afhankelijk bent van een ander, dat je jezelf goed kunt 
redden, dat je je tijd efficiënt indeelt, dat je druk bent, en onderweg 
niet zomaar contact maakt met wildvreemden. Dat is normaal, zo doe 
je het… 
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Maar dan zit daar zomaar iemand, een vrouw van 91 nog wel, die 
daar in dat druiligere Bolsward een beetje de spot mee drijft. En die 
dat heel vriendelijk en bescheiden doet. Niet alleen stapt Aggie uit 
haar eigen veilige wereld, haar comfort zone, ze haalt ook anderen 
even uit hun comfort zone, uit hun gewone doen en daarmee zet ze bij 
zichzelf en bij anderen iets in beweging… 
Comfort zone: een hip woord voor het gevoel dat je hebt bij bepaalde 
dingen waar je je prettig bij voelt. 
 
Als je uit je comfort zone stapt, dan doe je iets wat je van nature niet 
zomaar zou doen, of waar je niet op af zou stappen, omdat je je dan 
minder veilig, minder prettig voelt. Je moet daarvoor iets overwinnen. 
Maar vaak bréngt het je wel wat. 
En wat dat is, dat is voor ieder mens weer verschillend zijn. Spreken 
voor een groep kan zoiets zijn. De een doet het heel gemakkelijk, de 
ander moet er veel voor overwinnen. Iedereen heeft zo zijn eigen 
comfort zone. En soms kan het goed zijn om daar eens uit te stappen 
en iets nieuws te ontdekken. Misschien in de kerk eens op een andere 
plek gaan zitten of gaan koffiedrinken terwijl je dat normaal nooit 
doet, of voor de eerste keer met je rollator op pad – ook voor veel 
mensen iets buiten de comfortzone – maar soms moet het, kan het 
niet anders, wil je het misschien ook wel, maar toch moet je een 
drempel over…Want je maakt je kwetsbaar, je weet niet wat er gaat 
gebeuren…En daar houden we over het algemeen niet zo van. En 
toch… soms als je het doet, merk je ook dat zo’n stap iets in 
beweging kan zetten, dat het je ongedachte openingen of verrassingen 
geeft die je anders niet had meegemaakt. 
 
Als je zo naar de bijbel kijkt, dan staat die vol verhalen waarin 
mensen door God of Jezus worden uitgenodigd om uit hun 
comfortzone te stappen. Soms gedwongen, soms gewild, maar hoe 
dan ook… Jezus bijvoorbeeld prikkelt mensen voortdurend om anders 
te denken, anders te kijken. Steeds weer worden mensen in beweging 
gezet en brengen ze anderen in beweging, worden ze uit hun comfort 
zone op het spoor van Gods koninkrijk gezet. 
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Terug naar Aggie. Drie jaar geleden is er een prachtig filmportret van 
haar leven gemaakt. Ze geeft in het interview veel wijsheden mee. 
Een paar citaten tot slot, ze zijn te mooi om niet te delen: 
 
Over het verlies van haar man vertelt ze: ‘Ik mis hem nog elke dag. 
Ja, niet 24 uur per dag, maar wel elke dag. De beste omschrijving van 
die pijn van het gemis vind ik nog altijd: ‘schrijnende verliefdheid.’ 
Die is er nog altijd en dat kan ik zo oproepen.’ 
 
Haar geloof is mystiek te noemen: ‘God is aanwezig in mij. Hij 
verplicht mij tot niets.’ En: ‘Eigenlijk heb je wel een soort 
liefdesrelatie, als het goed is.’ 
 
Als Aggie haar tuin laat zien, waar al lang niks aan is gedaan, dan 
zegt ze daarover: ‘Als iets vervallen is, dan is het in het eerste jaar 
helemaal niet mooi. Maar daarna pas. Dus ook bij verval moet je 
geduld hebben.’ 
Zet deze uitspraak (‘ook bij verval moet je geduld hebben’) eens 
naast ons beleidsplan waarin we de kerk voorstellen als een tuin, dan 
wordt het wel spannend! 
 
Mensen zoals Aggie hebben we in onze tijd hard nodig. Mensen die 
met een open hart in het leven staan, die buiten de lijntjes durven 
kleuren, in verzet komen bij onrecht, anders durven doen, durven 
denken, die met een glimlach zichzelf en anderen in beweging 
brengen, en zo – zou ik eraan willen toevoegen - hen op het spoor 
brengen van het evangelie. 
 
Wat zou het mooi zijn als we zelf zo’n Aggie in het klein zouden 
kunnen zijn. Of – als je weinig hebt om vrolijk over te zijn – dat je 
een Aggie naast je hebt. Iemand die met geloof, hoop en liefde zo af 
en toe een glimlach tevoorschijn tovert. 
 
Ds. Bertie Boersma 
 
De uitzendingen over Aggie:   
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Wie geeft Aggie een duwtje? 
https://fb.watch/mIgPJS1nMG/ 
 
Het filmportret bij Fryslan Dok: 
https://www.npostart.nl/fryslan-dok/19-10-2019/POW_04066686 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
HULP GEVRAAGD: Kerst 2023 
 
Het duurt nog even, maar wie wil helpen bij de voorbereiding van de 
kerstnachtdienst? In een klein comité nadenken over de muziek, de 
liederen en de inhoud kan zo inspirerend zijn. Ik hoor het graag! 
 
ds. Bertie Boersma 
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UIT DE PASTORIE 
  
Hoofdrekenen 
 
‘Dat zijn dan drie maisbroden, twee pompoenpitten en een zak 
bolletjes.’ Ik ben aan de beurt bij de bakker op de markt. In de 
ochtend kan ik mijn bestelling appen en dan liggen de broden klaar 
als ik kom. Superhandig. Als de bakker me ziet komen, slingert hij de 
broden uit het krat en stopt ze in mijn tas terwijl hij al hardop uit z’n 
hoofd het totaalbedrag berekent. Om vervolgens, zonder blikken of 
blozen te zeggen: dat is dan 20 euro en 75 cent. Met een ongelovig 
lachje kijk ik hem aan: ‘hoe doe je dat toch?’ Hij heeft namelijk al die 
tijd geen rekenmachientje, blocnote of wat dan ook bij de hand gehad. 
‘Ja’, zegt hij, ‘ik doe niet anders, heel de week door.’ Hij benoemt de 
prijzen van de broden, en hoppa, het totaalbedrag komt er meteen 
achter aan. Zo snel kan ik hem niet volgen. Onder de indruk betaal ik. 
‘Had je het ook nagerekend?’ vraagt een vriendin, als ik haar vertel 
van het gesprekje. Ik kijk haar schaapachtig aan.   
Van binnen wil het twee kanten met me op, zoals wel vaker. Eerlijk 
gezegd voel ik me enigszins een oelewapper. Een beetje hoofd-
rekenen moet ik toch wel kunnen, mopper ik op mezelf. Word ik daar 
zomaar even overtroefd? Ik stond erbij en keek ernaar. Iets in mij wil 
een wedstrijdje aangaan met de bakker. Zoals er wel vaker, als ik 
eerlijk naar binnen kijk, wedstrijdjes op de loer liggen in het dagelijks 
leven. Met anderen of misschien vooral toch met mezelf? Wie het 
gezelligste is in gezelschap, wie de interessantste dingen doet, wie de 
geduldigste moeder is. Vul maar aan met je eigen wedstrijdjes. Dan 
denk ik aan een inspirerend denker, de Tsjechisch theoloog Tomas 
Halik, die schreef over ‘de vreugde niet god te zijn.’ 
Logisch toch, wie wil er nu god zijn, zou je denken. Toch solliciteren 
we er vaak naar. Op al die momenten dat we denken eindeloos alles 
van onszelf te kunnen vragen, van ons lichaam en onze geest.  Op al 
die momenten dat we denken overal tegelijk met onze aandacht te 
kunnen zijn, maar tegelijkertijd nergens echt zijn. Op al die 
momenten dat we wedstrijdjes aangaan met anderen om maar alles te 
zijn, alles te kunnen, alles te moeten. ‘De vreugde niet god te zijn’ 
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leert je voluit en met vreugde mens te zijn, begrensd en beperkt, maar 
voorál jezelf, zoals die ander zichzelf mag zijn.  
Kortom, de volgende keer op de markt geef ik het hoofdrekenen met 
vreugde weer uit handen aan onze stoere bakker. En vertrouw er 
volledig op dat ‘ie het goed doet! 
 
ds. Bertie Boersma 
 
 

OPPASDIENST  
 
Voor het komende schooljaar is besloten om enkel oppasdienst aan te 
bieden bij feestdagen en bijzondere diensten. Er zijn op dit moment 
namelijk (te) weinig kinderen die gebruikmaken van de oppasdienst. 
De eerste bijzondere dienst van dit schooljaar is de gemeentezondag 
op 10 september. Bij deze dienst zijn alle kinderen welkom, ook de 
kleine kinderen, en is er dus geen oppasdienst nodig. Is er meer 
behoefte aan oppas voor de kleine kinderen tot 4 jaar, neem dan 
contact op met Jojanneke van der Beek. Er is altijd iets te regelen! 
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BEHEER VAN KERK EN MEENTHOEK
 

Huwelijken in het Witte Kerkje 
Wat is de populairste maand om te trouwen? Volgens het Centraal 
Bureau voor de Statistiek zijn dat de maanden mei, juni en september. 
Gemiddeld trouwt een derde van de stellen op vrijdag.  
En in het Witte Kerkje? Als u deze maand goed luistert, zult u het 
antwoord horen: maar liefst vijf keer zal op een woensdag of vrijdag 
feestelijk klokgelui in het dorp te horen zijn, vijf huwelijken zullen 
deze maand in het Witte Kerkje worden ingezegend. In de rest van 
het jaar zijn er nóg acht huwelijken, in totaal dus dertien! Negen van 
de dertien huwelijksdiensten vinden op vrijdag plaats. 

Elke huwelijkssluiting is anders. Er zijn burgerlijke huwelijken onder 
verantwoording van de gemeente Bunnik (dit jaar één) en kerkelijke 
inzegeningen van het huwelijk, onder verantwoordelijkheid van de 
kerkelijke gemeente van het bruidspaar. Twee bruidsparen kozen er 
dit jaar voor om zowel het burgerlijk als het kerkelijk huwelijk in het 
Witte Kerkje te vieren.  

Op 26 april trouwden twee van onze gemeenteleden: Wendy en 
Rutger. Voor de andere huwelijksvieringen werd het Witte Kerkje 
gehuurd door bruidsparen van buiten de gemeente. Het is heel mooi 
om te horen hoe mensen, die ons Witte Kerkje niet kennen, over de 
kerk spreken: ‘wat een prachtige kerk, wat een mooi gewelf, die 
kleuren...’, ‘Wat een ingetogenheid!’ Soms wordt de binnentuin 
gebruikt voor een kleine receptie en ook dan zijn er heel veel 
complimenten! 

Elke trouwerij is anders. Alleen al de manier waarop de bruidsparen 
naar de kerk komen. Het afgelopen jaar kwam een bruidspaar op de 
fiets, een ander bruidspaar kwam aan in een oldtimer waarin de 
ouders van de bruid óók al waren getrouwd, een stel arriveerde in een 
zware militaire jeep (de bruidegom was beroepsmilitair). Wendy en 
Rutger werden door Co van Rijn met een tractor naar de kerk 
gebracht en een bruidspaar kwam samen met de gasten in een 
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schoolbus. Deze maand nog zal een bruidspaar met een antieke 
vrachtauto arriveren (ja, de bruidegom is dus chauffeur).  

Net zo veelkleurig als het vervoer zijn de diensten zelf. Omdat de 
bruidsparen hun eigen predikant meenemen, komen alle kleuren van 
het ‘kerkelijk erf’ voorbij: Evangelisch, Gereformeerde Gemeente, 
Christelijk Gereformeerd en alle stromingen die er binnen de PKN 
voorkomen. Er wordt tijdens de diensten soms gezongen ‘op hele 
noten’ onder begeleiding van het orgel, andere keren zijn er 
opwekkingsliederen onder leiding van een band. Bij het burgerlijk 
huwelijk werd muziek afgespeeld waarop het bruidspaar dansend 
binnenkwam.  
Soms wordt het even spannend tijdens de viering. Zoals die keer dat 
bruidsmeisjes de ringen hadden bevestigd aan een grote, hartvormige 
ballon. Oeps… ze lieten het touwtje los en de ballon met het doosje 
met de ringen zweefde naar de nok van de kerk, vér boven de 
kandelaar. Consternatie alom… totdat de bruidsmeisjes begonnen te 
lachen, ze hadden de ballon aan een onzichtbaar visdraad bevestigd 
en konden de ballon weer naar beneden halen. De ringen konden 
worden gewisseld! 

Dertien huwelijken… Gelukkig hoeven we niet bij álle huwelijken 
paraat te staan: Wilma en Cees Molenaar begeleiden dit jaar enkele 
huwelijken en ook Hans en Corine Landzaat hielpen ons dit jaar uit 
de brand toen wij op een bepaalde datum niet aanwezig konden zijn.  

Dertien huwelijken… allemaal anders, maar elke keer weer jonge 
mensen die blij en gelukkig een grote stap in hun leven zetten. Heel 
verschillende kerkelijke huwelijken… Maar elke keer weer mensen 
die Gods zegen vragen over hun leven samen. 

Jaap en Wil van der Plas 
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10 SEPTEMBER: STARTZONDAG 
 
Op 10 september is de jaarlijkse Startzondag. Op deze zondag starten 
wij het nieuwe kerkelijke seizoen en nemen we de tijd om elkaar te 
ontmoeten.  
 
We beginnen de ochtend met een veelzijdig programma. Aan de hand 
van allerlei activiteiten gaan we aan de slag met het scheppings-
verhaal: wandelen, zingen, figuurzagen, creatief met bloemen of 
chillen, voor elk is er wat wils. Je mag zelf bepalen waar je aan 
meedoet en hoe lang. Tussendoor is er koffie, thee en heerlijk gebak.  
Het programma loopt uit op een interactieve viering en daarna sluiten 
we af met samen eten.  
 
Het belooft een ochtend te worden met veel ruimte voor bezinning, 
ontmoeting en creativiteit, voor alle leeftijden en voor iedereen: of je 
nieuw bent of hier al jaren woont. 
 
We beginnen om 10 uur en sluiten rond 13:00 uur af.  
Neem bij mooi weer een stoel mee. 
 
Welkom iedereen! We zien je graag op zondag 10 september! 
 
N.B. er is geen kindernevendienst of oppas, voor iedereen is er plek.  
 
Heb je nog vragen? Spreek ons gerust aan. Wij hebben er zin in! 
 
Gottfrid van Eck, Dianne van Ginkel, Christien Lieverse, Laura de 
Wild en Bertie Boersma 
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MENSENRECHTENCOALITIE 
  
Op 18 september is in het gemeentehuis van Odijk de jaarlijkse 
publieksavond van de Mensenrechtencoalitie. 
Het onderwerp voor die avond is: Bestaanszekerheid voor 
iedereen? 
De inleiding op dit thema zal worden verzorgd door Dick Timmer, 
politiek filosoof en ethicus. De heer Timmer is als docent en 
onderzoeker verbonden aan de Technische Universiteit in Dortmund. 
Na de inleiding is er gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan over 
deze thematiek. Deze bijeenkomst is van 19.30 uur tot 22:00 uur 
  

15+ KRING 
 
De leuke bijeenkomsten van de 15+ gaan weer van start. Ben jij 
tussen de 15 en 20 jaar, dan ben je van harte welkom. We zijn vooral 
nog op zoek naar mensen die lekker kritisch durven te zijn en van 
gezelligheid houden. Ook als je niet kerkelijk betrokken bent: 
welkom! Afgelopen jaar is de 15+ groep voor het eerst gestart. We 
komen 2 keer per maand bij elkaar en hebben een bucketlist aan 
thema’s en ervaringen die je moet hebben ervaren of besproken 
voordat je volwassen bent (en tja wanneer ben je dat?). Zo is er dit 
jaar een Roemenië-reis voor 15+, gaan we langs andere soorten 
kerken, zoals een katholieke kerk of migrantenkerk bezoeken. Maar 
gaan we het ook hebben over allerlei lastige en boeiende thema’s. 
Want waar geloof jij in of juist niet? En wat betekent dat? Hoe denken 
anderen daarover? En wie weet gaan we weer eens kanoën? In ieder 
geval eindigen we bijna altijd rondom het kampvuur met 
marshmallows.  Lijkt het jou leuk om aan te haken, stuur een appje 
naar Martine, Marco of laat je overhalen door iemand die er vorig jaar 
ook bij was. We voegen je dan toe aan de 15+ Whatsapp groep. Eerste 
ontmoeting is 17 september om 18 uur bij ons thuis. 
 
Groetjes Marco en Martine Versteeg 
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BESTELLEN COLLECTEMUNTEN

 
 
Collectemunten zijn verkrijgbaar in pakketten van € 50 of € 25: 

 Pakket A € 50 (10x 1 euro en 20x 2 euro munten); 
 Pakket B € 50 (20x 0,50 euro, 20x 1 euro, 10x 2 euro 

munten); 
 Pakket C € 25,- (10x 1 euro, 30x 0,50 euro). 

 
Bestellen kan door het bijbehorende bedrag over te maken naar 
rekeningnummer NL97 RABO 0329 8697 01 t.n.v. Collectes PKN 
Odijk o.v.v. aantal pakketten + pakketsoort (A/B/C).  
 
Alle bestellingen die vóór de 25e van de maand binnen zijn, worden 
de eerste zondag van de volgende maand uitgegeven in de hal van de 
Meenthoek (m.u.v. de eerste zondag van augustus). 
  
Voor meer informatie:  
Marijke Rensink  
of Marijke van der Horst  
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OPENINGSTIJDEN VAN HET SNUFFELHONK 
 

Voor actuele openingstijden zie www.snuffelhonk.nl 
 

Contact 
Tel. 030 – 290 18 29 

website: www.snuffelhonk.nl 
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33e JAARGANG, september t/m november 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inleverdatum kopij volgend kerknieuws: maandag 13 november 2023 vóór 12.00 u. 
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De Protestantse Gemeente Odijk (Het Witte Kerkje) 

herbergt een mozaïek aan gemeenteleden met verschillende 
achtergrond en geloofsbeleving.  

Wat ons bindt zijn de verhalen uit de Bijbel, die ons inspireren in ons 
verlangen om de weg van Jezus Christus te gaan. 

 
We willen een open en gastvrije gemeente zijn. Een plek waar 
mensen zich thuis kunnen voelen en ook thuis kunnen komen. 

 
Wij willen ook een scherp oog, een ruim hart en 

gulle handen hebben voor de kwetsbaren, dichtbij en ver weg.  
 

Kom bij ons kijken en doe met ons mee…. 
 


