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KERKDIENSTEN 

 
Donderdag 18 mei, HEMELVAARTSDAG 

9.30 uur: ds. Aline Barnhoorn, Utrecht 
Collecte: Uganda Child Care 

 
Zondag 21 mei 

10:00 uur, ds. Kees Visser, Veenendaal 
Collecte: Kinderen en ouders samen op zoek naar zingeving 

 
Zondag 28 mei, PINKSTEREN 
10:00 uur: ds. Bertie Boersma 

Collecte: Bijbelverhalen in Egypte 
 

Zondag 4 juni 
10:00 uur, ds. Otto Mulder, Balk 

Collecte: Vakantiebureau 
 

Zondag 11 juni 
10:00 uur, ds. Bertie Boersma 
Collecte: Hilcrest Aids Centrum 

 
Zondag 18 juni, OVERSTAPDIENST 

10:00 uur, ds. Bertie Boersma 
Collecte: Hospice Kromme Rijnstreek 

 
Zondag 25 juni 

10:00 uur, ds. Kees Jan Rodenburg, Utrecht 
Collecte: Jonge vluchtelingen uit Venezuela in Colombia 

 
Zondag 2 juli 

JONGERENDIENST, Afronding Roemenië-project 2022-2023 
10:00 uur, ds. Bertie Boersma 

Collecte: Hulp voor migranten in Indonesië 
 

Zondag 9 juli 
10.00 uur, ds. Daco Coppoolse, Odijk 

Collecte: Roemenië-project van onze jongeren 
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Zondag 16 juli 

10:00 uur, ds. Sam Janse, Ameide 
Collecte: Jemina 

 
Zondag 23 juli 

10:00 uur, ds. Geertien Morsink, Odijk 
Collecte: de Regenboog 

 
Zondag 30 juli 

10:00 uur, ds. Hans Koops, Odijk 
Collecte: Exodus 

 
Zondag 6 augustus 

10:00 uur, ds. Bernard Luttikhuis, Utrecht 
Collecte: Dovenpastoraat 

 
Zondag 13 augutus 

10:00 uur, ds. Bertie Boersma 
Collecte: Opleidingen in Ghana 

 
Zondag 20 augustus 

10:00: ds. Hanneke Ruitenbeek, Heiloo 
Collecte: Villa Vrede 

 
Zondag 27 augustus 

10:00 uur, ds. Bertie Boersma 
Collecte: Muziekids Prinses Maxima Centrum 

 
Woensdag 30 augustus, SCHOOL- en KERKDIENST? 

9:00: ds. Bertie Boersma 
 

Zondag 3 september 
10:00 uur, ds. Marian van Giezen, Zeist 

Collecte: Mensenrechten in Israël 
 

Zondag 10 september, STARTZONDAG 
10:00: ds. Bertie Boersma 

Collecte: Ondersteuning jeugdwerk 
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COLLECTEDOELEN  
 
Soms wijzigt door de actualiteit een 
collectedoel. Het E-nieuws informeert u dan. 
 
Hemelvaartsdag 18 mei: Uganda Child Care 
Al een aantal jaren geleden gingen wij op initiatief van Conny en Jan 
Tolsma collecteren voor een operatietafel voor het ziekenhuisje van 
de Uganda Child Care. De operatietafel is er maar de kinderen met 
hun noden zijn er nog. Steeds weer worden nieuwe projectjes gestart. 
Met resultaat! Ruim 1000 kinderen gaan inmiddels een hoopvolle 
toekomst tegemoet. 

Zondag 21 mei: Kinderen en ouders samen op zoek naar 
zingeving 
Pioniersplekken - nieuwe vormen van kerk-zijn binnen de 
Protestantse Kerk - zoeken aansluiting bij de leefwereld van de 
bezoekers door het Evangelie te delen op een manier die bij hen past. 
Bij pioniersplek ‘Zin op school’ in Waalwijk gaan kinderen op de 
basisschool én hun ouders op zoek naar zingeving vanuit het 
Evangelie. In kliederklassen en andere activiteiten komen allerlei 
levensvragen aan de orde. De Protestantse Kerk ondersteunt het werk 
van deze nieuwe kerkplekken. 
 
Pinksteren zondag 28 mei: Bijbelverhalen in Egypte 
Veel christelijke gezinnen in Egypte hebben geen geld om een Bijbel 
te kopen. De jaarlijkse bijbelcompetitie van het Egyptisch 
Bijbelgenootschap stimuleert tienduizenden kinderen tóch te leren 
van de Bijbelverhalen. Elk kind krijgt thuis een boekje met Bijbelse 
vragen. De hele familie doet mee om de vragen te beantwoorden. De 
competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende 
plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun 
kindergroepen naar toe. Een feest van hoop!    
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Zondag 4 juni: Vakantiebureau 
Het vakantiebureau, een samenwerkingsverband van de diaconieën, is 
specialist in seniorenvakanties en zorgvakanties. Jaarlijks genieten 
ongeveer 2.200 mensen die in het dagelijks leven zorg of begeleiding 
nodig hebben van deze zorgvakanties. Zo’n 1.400 vrijwilligers maken 
deze vakanties mogelijk. De vakanties staan bekend om hun goede 
sfeer, de ruimte die men als individu krijgt binnen de groep en het 
bijzondere contact tussen gast en vrijwilliger.  
 
Zondag 11 juni: Hilcrest Aids Centrum  
Vanuit het centrum Aid-Hilcrest wordt zorg verleend aan mensen die 
leven met aids en armoede. Ze krijgen medicijnen en thuiszorg, voor-
lichting en stervensbegeleiding. Mensen worden op weg geholpen om 
zelf een inkomen te verdienen. De secretaris van de ondersteunende 
Nederlandse Stichting Zulu Aids heeft ons twee jaar geleden een 
voorlichting over dit project in een kerkdienst gegeven. De Aids-
kliniek heeft nog steeds geld nodig. 
 
Zondag 18 juni: Hospice Kromme Rijnstreek 
Wanneer het thuis niet meer mogelijk is biedt Hospice Kromme Rijn-
streek in Houten haar gasten een plaats om in alle rust en veiligheid te 
verblijven en afscheid te nemen van het leven. De zorg in een hospice 
wordt ook wel ‘thuis-verplaatste-zorg’ genoemd. Bij Hospice Krom-
me Rijnstreek staat de gast centraal. Het hospice bestaat intussen 11 
jaar en functioneert goed. De bezettingsgraad is hoog. Om het werk te 
kunnen doen zijn de inzet van vrijwilligers en financiële bijdragen 
nodig. 
 
Zondag 25 juni: Jonge vluchtelingen uit Venezuela in Colombia 
Door de politieke en economische crisis in Venezuela vluchten men-
sen de grens over naar Colombia op zoek naar bestaanszekerheid. 
Vooral kinderen en jongeren zonder familie zijn kwetsbaar voor 
(seksuele) uitbuiting. De Colombiaanse organisatie Renacer geeft 
jongeren, met steun van Kerk in Actie, voorlichting en begeleidt hen, 
zodat ze niet in de handen van mensenhandelaren vallen. De jongeren 
krijgen ook een vakopleiding, zoals een koksopleiding, zodat ze hun 



 5

eigen inkomen kunnen verdienen. 
 
Zondag 2 juli: Hulp voor migranten in Indonesië 
De provincie Oost-Nusa Tenggara is een van de armste gebieden van 
Indonesië. Veel mensen trekken naar andere Indonesische provincies, 
of naar het buitenland, zoals bijvoorbeeld Maleisië. Sommige 
migranten hebben niet de juiste papieren, waardoor ze onbeschermd 
zijn en makkelijk slachtoffer worden van mensenhandel. De 
Timoreese Kerk (GMIT) geeft voorlichting over veilige migratie, zet 
economische projecten op zodat mensen minder snel migreren en 
biedt pastorale en praktische hulp aan getraumatiseerde slachtoffers. 
Kerk in Actie steunt dit werk. 
 
Zondag 9 juli: Roemenië-project van onze jongeren 
Elders vindt u informatie over dit project. 
 
Zondag 16 juli: Jemina 
Ruim 40 jaar geleden begonnen Ed en Heleen Vollbehr met de 
opbouw van een tehuis voor Arabische kinderen met een handicap in 
Bethlehem. Dit tehuis is uitgegroeid tot een verblijf voor 23 kinderen, 
44 volwassenen, en 40 gezinnen worden ondersteund. Lokale 
Arabische medewerkers verlenen de zorg, gemotiveerd door hun 
christelijke bewogenheid en professionaliteit. Zij werken samen met 
deskundige - in de zorg opgeleide - vrijwilligers uit diverse landen, 
waaronder Nederland. De ouders van Ed Vollbehr zijn vele jaren lid 
van onze kerkgemeenschap geweest. Dit schept een band. 
 
Zondag 23 juli: De Regenboog 
Dak- en thuislozen kunnen dagelijks terecht in één van de negen 
inloophuizen van de Regenboog. Een warme maaltijd, koffie, een 
douche en schone kleding staan voor hen klaar. Ook kunnen ze 
terecht bij maatschappelijk-werkers of meedoen aan werk- en 
activeringsprojecten. 850 Vrijwilligers zetten zich in voor mensen 
met financiële problemen, vereenzaamde mensen of mensen met 
drugsproblemen. Voorop staat de zelfredzaamheid van de bezoekers: 
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zelf leren vissen in plaats van een vis te geven. De Regenboog Groep 
is mede door de grote inzet van vrijwilligers kosteneffectief.  
 
Zondag 30 juli: Exodus 
Exodus Nederland stelt zich tot doel de kansen van gedetineerden op 
een geslaagde terugkeer in de samenleving te vergroten. Bij Exodus 
werken 250 professionals en 1500 vrijwilligers. Gedetineerden 
kunnen na hun straf professionele ondersteuning of een vrijwillig 
maatje krijgen. Er zijn Exodus-huizen en er wordt ter plaatse hulp 
gegeven. De familie wordt hierbij betrokken. U kunt u bij de diaconie 
ook aanmelden als vrijwilliger. 
 
Zondag 6 augustus: Dovenpastoraat. 
De Interkerkelijke Commissie van het Dovenpastoraat (IC Utrecht) 
draagt zorg voor het pastoraat onder doven. Hierbij organiseert zij 
verscheidene kerkdiensten voor doven en slechthorenden in de 
provincie Utrecht. Voor meer informatie over de diensten en het 
dovenpastoraat kunt u terecht op www.ic-utrecht.nl.  Als u graag zo’n 
dienst wilt bijwonen of iemand kent die daar belangstelling voor 
heeft, maar niet weet hoe er te komen, kunt u contact met de diaconie 
opnemen. Dan zoeken we met elkaar naar een oplossing. 
 
Zondag 13 augustus: Opleidingen in Ghana 
Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden 
vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat de 
kerk hier goede leiders heeft, die niet alleen veel Bijbelkennis hebben, 
maar ook investeren in contacten met moslims. Het opleidings-
centrum van de Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers, kerkelijk 
werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast worden jongeren 
opgeleid voor een praktisch vak en leren analfabeten lezen en 
schrijven in hun eigen dorp. 
 
Zondag 20 augustus: Villa de Vrede 
In Utrecht verblijven ca. 4000 mensen zonder verblijfsvergunning. Zij 
kunnen niet legaal werken, hebben geen recht op sociale 
voorzieningen en kunnen geen huis huren via de reguliere kanalen. 
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Villa Vrede in Utrecht biedt deze mensen een plek waar ze als mens 
behandeld worden, zich veilig voelen, hun sociaal netwerk kunnen 
opbouwen en gestimuleerd worden tot zelfredzaamheid. 
 
Zondag 27 augustus: Muziekids Prinses Maxima Centrum 
Kinderen en hun begeleiders in het kinderoncologisch centrum 
Maxima krijgen van Muziekids een Muzikale pleister om de pijn te 
verzachten, het gemis van thuis even te vergeten en het tovert weer 
een lach op het gezichtje van een kind.  
Veel vrijwilligers werken door. Giften zijn nodig om het mogelijk te 
maken dat zieke kinderen deze muziekbeleving wordt gegeven tijdens 
het verblijf in het ziekenhuis. 
 
Zondag 3 september: Mensenrechten in Israël 
Jongeren in Israël hebben vaak weinig kennis van de politieke en 
historische realiteit van hun land. Met een speciaal onderwijspro-
gramma leert mensenrechtenorganisatie Rabbis for Human Rights 
jonge Israëli’s – vóór hun verplichte diensttijd begint – meer over 
mensenrechten en welke plek deze in het jodendom hebben. Ook zijn 
er ontmoetingen met leeftijdsgenoten, zoals Palestijnse jongeren uit 
de Westbank of asielzoekers uit Afrika. Hierdoor leren jonge 
studenten op een nieuwe manier naar hun landgenoten kijken. 
 
Zondag 10 september: Ondersteuning jeugdwerk 
Zijn jongeren de toekomst van de kerk? Nee, ze zijn waardevol om 
wie ze nu zijn. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat ze 
zich thuis voelen in de kerk en serieus worden genomen. Onderzoek 
maakt duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig mee omgaan aantrek-
kingskracht hebben op kinderen en jongeren. Daarom heeft de jeugd-
werkorganisatie van de Protestantse Kerk seizoenpakketten gemaakt: 
een totaal jeugdseizoen aan materiaal voor jeugdgroepen, clubs en 
gezinnen, uitgedacht in samenwerking met lokale gemeenten. 
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COLLECTE-OPBRENGSTEN
 

 
 
01/01 De Hezenberg € 79,56 
08/01 De Hoop € 117,31 
15/01 Stichting Armoedefonds (online ontvangen) € 19,56 
22/01 PKN Missionair werk € 209,86 
29/01 PKN Kinderen en Jongeren, Sirkelslag € 174,32 
05/02 Kerk in Actie, Pakistan, Vaktraining voor 

jongeren 
€ 232,50 

12/02 Kerk in Actie, Noodhulp, Ethiopië € 192,95 
19/02 Roemenië-project Jongeren Odijk € 193,00 
19/02 Kerk in Actie, Noodhulp Aardbeving Syrië 

(extra collecte) 
€ 200,80 

26/02 Kerk in Actie, Omzien naar gevangenen € 158,35 
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MEDITATIE
 

 
 
Voor alles is een tijd 
 
Vroeger logeerde ik vaak bij mijn tante. Mijn tante is een hardwer-
kende vrouw die in staat was en is om haar leven goed te organiseren. 
Als kind was ik altijd diep onder de indruk van de orde op haar 
bureau: daar lagen, keurig op een rij, een hele reeks to-do lijstjes. 
Sommige taken waren afgevinkt, andere nog niet.  Zo gestructureerd 
als mijn tante ben ik niet. Ik maak wel lijstjes, maar er raakt er ook 
wel eens eentje kwijt of ik vergeet iets op te schrijven (dus mocht ik 
een keer iets vergeten, spreek me er dan gerust op aan :) ). 
 
Pas vertelde iemand me hoe hij juist al die klusjes die vaak op een to-
do lijstje staan (huishouden, reparaties, administratie, etc.) zoveel 
mogelijk uitbesteedt zodat hij optimaal kan genieten van zijn vrije 
tijd.  
Hoe je het ook organiseert, alle pogingen tot orde en structuur hebben 
ergens tot doel overzicht te creëren en de beschikbare tijd in ons leven 
tussen onze geboorte en sterven, zo goed mogelijk te benutten.  
 
De oude Grieken vertelden elkaar een eigenzinnig verhaal over de 
tijd, Kronos geheten in de godenwereld. Over deze god Kronos werd 
verteld dat hij zou worden onttroond door één van zijn kinderen. 
Daarom verslond Kronos het ene na het andere kind dat geboren werd 
uit hem en zijn vrouw Rhea. Totdat Rhea haar pasgeboren zoon Zeus 
verstopte in een grot en wachtte tot hij groot genoeg zou zijn om zijn 
vader te verslaan. Zo werd Zeus de god der goden, aldus de Grieken. 
Moraal van het verhaal: omgaan met de tijd à la Kronos is de tijd 
verslinden, de tijd de baas willen blijven, alles willen doen om op de 
troon te blijven. Uit angst dat je niet de tijd hebt. 
 
Wie gelooft, zal niet haasten, aldus Jesaja 28:16. Voor alles is er een 
tijd, schrijft Prediker. Naast Kronos kent het NT nog een ander woord 
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voor tijd, te weten kairos, dat is: ‘het juiste/beslissende moment’, of 
‘de tijd waarin God handelt’. Al deze dingen doen een andere omgang 
met de tijd vermoeden, dan hierboven beschreven. Iemand ver-
woordde het eens als volgt: de christen bewoont rustig al de 
momenten van de tijd zoals die gegeven zijn. Het omgaan met de tijd, 
in de tijd leidt ons binnen in het grote geduld van God en geneest ons 
van ons ongeduld, ons onrustig zoeken. De christen bewoont de tijd 
en bestrijdt daarom de haast en ‘het hals-over-kop’. Niet alle zin en 
betekenis wordt door onszelf gegeven aan onze tijd van leven, we 
rekenen ook op kairos-momenten, tijd waarin God handelt. ‘De kerk 
rekent in eeuwen’, zei Antoine Bodar ooit eens. Met andere woorden: 
als er dan eens een verloren moment tussen zit, is dat maar heel 
betrekkelijk. Het haalt de druk weg van een door onszelf optimaal 
ingevulde tijd van leven. Ik moet denken aan de verpleeghuis-
medewerker die zichzelf dwong om langzaam te lopen door de 
gangen van het huis om zichzelf en anderen eraan te herinneren dat 
we leven in de door God gegeven tijd en genade.  
 
Dus toch maar wat relaxter met de lijstjes omgaan? Orde en 
efficiëntie kan geen kwaad, maar het is helemaal geen verkeerde 
oefening om met net zoveel toewijding en aandacht een fietsband te 
repareren als dat je opgaat in één of andere hobby, met net zoveel rust 
de was op te hangen als te genieten van een mooi concert. Want, 
‘voor alles is een tijd’ en ‘wie gelooft, zal niet haasten’. 
 
ds. Bertie Boersma 
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UIT DE PASTORIE
 

 
Dit keer ‘vanuit de pastorie’ twee korte overdenkingen. 
 
Iedere zondag 
‘Is er iedere zondag een kerkdienst? Ook als wij met vakantie zijn?’ 
Ineens valt het kwartje. Natuurlijk weet dochterlief dat er met 
regelmaat andere predikanten voorgaan in het Witte Kerkje, maar 
toch had ze blijkbaar nog niet door dat er echt iedere zondag een 
kerkdienst is. 
Hoe gewoon het ook lijkt, het is toch heel bijzonder. Dat iedere 
zondag de kerkdeuren opengaan, dat er wordt gezongen, gebeden, uit 
de Bijbel gelezen, dat er tijd en ruimte is voor ontmoeting met God en 
met elkaar. Dat we dit kunnen doen in vrede en vrijheid. En dat er 
zoveel handen aan meewerken (en dan heb ik het nog niet eens over 
alle doordeweekse activiteiten die ook in de gemeenschap plaats-
vinden). Wat een voorrecht, als je er zo over nadenkt. 
Als je nog niet eerder bent geweest, of lange tijd niet meer bent 
gegaan, en soms denkt: ‘zal ik eens...?’ Weet je meer dan welkom om 
over de drempel binnen te stappen. We hopen dat je er ruimte en 
gastvrijheid vindt. 
 
Bruiloft 
Op 26 april jl. mochten we als gemeente getuige zijn van de bruiloft 
van Wendy en Rutger. Voor hen was het een heel speciale dag, maar 
voor ons ook. Want het was een bruiloft die op heel veel momenten 
uniek was. Co van Rijn bracht het stralende bruidspaar met de tractor 
van de Wilhelmus Peekhof naar de kerk. Beiden gehuld in prachtige 
overalls gaven ze elkaar het ja-woord. In plaats van een ring gaven ze 
elkaar een echte boerenzakdoek met de trouwdatum en hun namen 
erop geborduurd. 
Ze mochten de zegen ontvangen van de God die liefde is (1 Joh. 4). 
Dat was ook hun trouwtekst. Jaap en Wil van der Plas overhandigden 
hen een kado namens de gemeente: een cd met bijbelse liedjes (‘Ken 
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je dit verhaal’) en een mooi tafelkleed met namen van gemeenteleden 
erop. 
In de voorbereidingen hadden Jaap, Wil en ik nauw contact met de 
ceremoniemeesters. Zij waren verrast door het feit dat Wendy en 
Rutger zich zo opgenomen voelen in de gemeenschap. Ze horen er 
helemaal bij. ‘Wat zijn jullie een inclusieve kerk!’ Het maakte mij 
natuurlijk best wel trots op onze gemeenschap. Maar vooral heel 
dankbaar. 
Bij de koffie sprak ik een van de bruiloftsgasten aan. Hij was 
zichtbaar geraakt bij de inleiding op de zegening, en ik vroeg hem 
wat het was dat hem had ontroerd. Hij vertelde dat het ging om deze 
woorden: 
 
Wij geloven dat God ons heeft gemaakt. 
Zo mooi als we zijn, allemaal anders. 
Niemand meer of beter, maar allemaal gelijk. 
 
‘Zo is het precies!’ riep hij uit. ‘Maar zo ervaar ik het niet en dat doet 
me zoveel pijn. Ze noemen me een mens met beperking, en daarom 
word ik apart gezet. Maar dat wil ik helemaal niet, ik wil er ook bij 
horen en meedoen. En vandaag voel ik het, ik hoor er helemaal bij.’ 
Zijn woorden raakten mij diep. Want wat deze man benoemde is dat 
niet zozeer zijn ‘beperking’ hem in de weg zit, maar het feit dat hij 
zich apart gezet, geïsoleerd voelt. 
Het jammere is dat er in onze samenleving een norm is van hoe 
mensen moeten zijn en dat ‘wij’ de mensen die niet binnen deze norm 
vallen, een beperking toedichten. Dat suggereert dat er ook mensen 
zijn zonder beperking, maar dat is niet zo. Er is geen mens zonder 
beperking, ‘wij’ zijn soms alleen wat beter in het verhullen. Als we 
dat misverstand nou eens structureel uit de weg kunnen helpen, dat 
zou toch prachtig zijn? 
 
ds. Bertie Boersma 
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GEMEENTEAVOND NIEUW BELEIDSPLAN
 

 
Op dinsdagavond 18 april waren we maar liefst met z’n 50-en bij 
elkaar om mee te denken over kansen en uitdagingen bij het 
beleidsplan voor de komende jaren. Wat fijn om te zien dat de 
gemeente hierop echt betrokken is! 
 
Na een Bijbelse inleiding over het beeld van de tuin (een beeld waar 
wij ons de komende jaren door willen laten inspireren) gingen we 
uiteen in kleinere groepen. We praatten met jullie over vragen 
rondom oecumene, jeugd, diaconie, pastoraat en financiën. 
Het waren fijne, waardevolle gesprekken met respect voor ieders 
mening. We deden nieuwe inzichten op en nemen de input mee in het 
schrijven van het beleidsplan. Dat gaat de komende maanden 
gebeuren. Na de zomer bespreken we het concept-beleidsplan in de 
kerkeraad. Daarna komen we er nog een keer bij u op terug, 
waarschijnlijk op een zondag na de dienst. En dan stellen we het 
beleidsplan echt vast in het najaar. Uitdaging wordt om het 
beleidsplan compact te houden (maximaal 10 pagina’s) en om focus 
aan te brengen. De visie met pijlers leest u in het artikel hierna.  
 
Hebt u komende tijd nog input voor ons, laat het weten! 
Aan het einde van de bijeenkomst kreeg iedereen een zaadbom mee 
om zelf te planten in de tuin. Als aandenken aan deze avond en als 
verwijzing naar de bloeiende tuin, die wij met z’n allen als 
christelijke gemeente in Odijk kunnen en willen zijn en blijven. 
 
Hartelijke groeten, namens alle kerkeraadsleden, 
 
Bertie en Stevien  
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Visie en pijlers beleidsplan PKN Odijk 2024-2028  
 
De afgelopen jaren hebben we ons als kerkelijke gemeente laten 
inspireren door het beeld van de kerk als open herberg. Een plek waar 
iedereen welkom is om elkaar te ontmoeten, weer op krachten te 
komen en de reis in de wereld voort te zetten. Bij het opstellen van dit 
beeld in 2018 hadden we nog nooit van corona gehoord. Twee jaar 
later was het niet mogelijk om een normale dienst te houden, hielden 
we afstand tot elkaar en vierden we diensten op afstand via digitale 
middelen. Ontmoetingen waren enige tijd helemaal niet mogelijk en 
zijn door corona veranderd. Gelukkig is de coronapandemie voorbij, 
maar we blijven waakzaam. Daarnaast zien we andere crises op ons 
afkomen. Zo werden we afgelopen jaar geconfronteerd met een 
oorlog in Europa met als gevolg een energiecrisis, verbonden aan een 
koopkrachtcrisis. Wij allemaal werden hiermee geconfronteerd: 
Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente Bunnik, stijgende 
energie- en boodschappenprijzen etc. En onder deze crisis de 
(dreigende) klimaatcrisis door een opwarmende aarde.  
 
Bloeiende tuin  
Dit alles heeft ons ertoe aangezet om met een ander beeld voor ogen 
de komende jaren als kerkelijke gemeenschap tegemoet te treden. Wij 
kiezen voor het beeld van de kerk als tuin, een open plaats waar we 
gevoed worden en vrucht mogen dragen. Iedereen is welkom en mag 
zijn of haar dorst lessen aan de bron van levend water (Joh 4:14).  
De Bijbel begint met een tuin. En in dit beeld resoneert het visioen 
dat we voor ogen hebben, wat onze bestemming is: De aarde zal 
spoedig een bloeiende tuin zijn van vrede en recht, de Heer heeft het 
heden gezegd (Lied 550:1). Daarmee vormt de tuin ook een baken, 
een teken van hoop en een aansporing om ons in te zetten voor een 
leefbare aarde voor iedereen. We beseffen dat onze tuin deel uitmaakt 
van de aarde die steeds meer uitgeput raakt en dat wij leven te midden 
van onze broeders en zusters die hongerlijden en dorsten naar 
gerechtigheid. We realiseren ons dat dit mede door ons werd en wordt 
veroorzaakt, en dat we óók daarom hierin een verantwoordelijkheid 
hebben. We aanvaarden de opdracht om te zorgen voor elkaar, voor 
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de aarde en voor de samenleving waar we deel van uitmaken. We 
steken de handen uit de mouwen om naar vermogen groei en bloei te 
bevorderen. We vragen om een zegen over het werk van onze handen. 
En dan ervaren we het als vanzelfsprekend om de vruchten niet alleen 
voor onszelf te houden maar rijkelijk uit te delen. We bemoedigen 
elkaar als een deel van de oogst mislukt en zaaien opnieuw op een 
andere plek. We laten een deel van de grond rusten om zich te kunnen 
herstellen en ruimte te bieden aan wat spontaan opkomt en de dieren 
die dit aantrekt. We leren in de tuin ook om samen te leven en samen 
te werken. Elkaar te dragen, als het even niet lukt. Samenwerken 
vraagt om mildheid en verdraagzaamheid; om ruimte voor elkaar. We 
weten ons hierbij geïnspireerd door Christus, onze Tuinman. We 
worden ook uitgenodigd om te genieten van mooie bloemen, van alles 
wat groeit en bloeit en van elkaars gezelschap. We zien een tuinhuisje 
voor ons waar we kunnen schuilen en anderen kunnen ontmoeten. 
Ook is er beschutting voor mens en dier, een plek om veilig te zijn en 
uit te rusten. Om op adem te komen als je eigen leven een 
wildernis/woestijn is. Een plek waar je mag zijn. We kunnen er 
luisteren naar het zingen van de vogels en het ruisen van de wind. 
Voor kinderen (en volwassenen!) is er ruimte om naar hartelust te 
spelen en op ontdekkingstocht te gaan. Vanuit dit beeld hebben we 
vier pijlers waarop het beleidsplan voor de komende jaren is 
gebouwd. We laten hierin het beeld van de tuin doorklinken. Zo 
begint het met zaaien, net als in een tuin. En de tuin heeft doorlopend 
onderhoud nodig, waaronder snoeien. Om steeds weer te kunnen 
oogsten en hiervan uit te delen aan anderen. We zijn ons ervan 
bewust dat onze tuin niet van onszelf is, maar dat we rentmeester zijn 
en daarop ook aanspreekbaar zijn. De pijlers zijn 
niet volgordelijk op elkaar, dus eerst zaaien om 
dan pas te kunnen oogsten. De thema’s lopen naast 
en door elkaar. Net zoals je het ene gewas soms 
pas zaait op het moment dat een ander gewas al tot 
wasdom is gekomen. Het rentmeesterschap is een 
houding, een manier van leven, die we ons steeds 
meer eigen proberen te maken.  
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Zaaien 
We beseffen dat onze tuin pas kan bloeien als eerst het Woord 
gezaaid wordt. Het zaaien gebeurt wekelijks tijdens de erediensten, 
live in de kerk, maar ook digitaal via de livestream. En in kinder-
nevendienst, jeugdkerk en kringen/activiteiten door de week. In het 
vertrouwen dat God het zaaiwerk zegent, zodat het ontkiemt en we 
vruchten mogen plukken, vroeger of later. Ook al zien we het niet 
meteen en ook niet altijd: we oefenen ons in vertrouwen op Gods 
Geest, en in volharding. In de eredienst streven we naar een ver-
zorgde liturgie, die herkenbaar is en ruimte biedt voor traditie en 
vernieuwing. Met aandacht voor jong en oud. Zaaien vraagt om 
afwisseling en variatie. Zo proberen we als gemeente ook te kijken 
naar onze context: welke thema’s spelen er in deze tijd, waar liggen 
geloofs- en levensvragen? We streven in vorming en toerusting naar 
een gevarieerd aanbod van activiteiten als geestelijk voedsel, voor 
hoofd, hart en handen, waarbij ruimte is voor diversiteit in 
geloof(sbeleving). We bemoedigen elkaar en inspireren elkaar. We 
stimuleren onderlinge verbondenheid, mogelijk door een gemeente-
dekkend ‘netwerk’. Voor het zaaien kunnen we niet zonder water van 
de bron. We putten uit de Bijbel, de bron van levend water en laten 
ons daardoor inspireren. Dat doen we door plekken van ontmoeting te 
organiseren, waarbij we samen vieren, we elkaar ontmoeten en ook 
leren. Jong en ouder vinden elkaar hier. We weten ons in ons geloof 
verbonden met de parochianen. Daarom zaaien we in het dorp ook 
breder en gezamenlijk. We doen dit door oecumenische vieringen en 
activiteiten te organiseren voor alle leeftijden. Momenteel verandert 
er veel binnen de parochie en het parochieverband (Bunnik-Odijk-
Werkhoven). Wat betekent dat voor onze oecumenische samen-
werking? We zullen het de komende jaren ontdekken, maar steeds 
bekijken we wat mogelijk is. Naast oecumenische vieringen verwach-
ten we daarom dat de oecumenische activiteiten nog verder uitge-
bouwd kunnen worden.  
 
Onderhoud en snoeien  
Om de tuin op orde te houden is het noodzakelijk dat deze onderhou-
den wordt. Dit betekent omzien naar elkaar. In dorre tijden voorzien 
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we elkaar van water, aandacht of anderszins. Want we gunnen de 
ander licht en leven. De tuin onderhouden betekent ook wieden. En 
soms een periode braak laten liggen, zodat de grond nieuwe krachten 
kan opdoen. Zowel pastoraat als vorming en toerusting zien we als 
een vorm van zaaien en onderhouden. Ook moet er gesnoeid worden 
zodat de tuin kan blijven bloeien. Dat doet soms pijn. Als er minder 
handen zijn, kan er ook minder gedaan worden. Dan zullen we 
kritischer moeten kijken naar wat kan en echt nodig is. Snoeien vraagt 
om keuzes maken. Snoeien heeft ook een goede kant: een plant of 
struik krijgt meer licht. Zo kan snoeien ons terugbrengen bij de 
vragen die waardevol zijn en kostbaar. Bij snoeien denken we ook 
aan de financiële middelen. Op middellange termijn verwachten we 
dat het aantal betalende leden afneemt. Dit dwingt ons ertoe om te 
snoeien in de financiën en om creatief na te denken over inkomsten-
bronnen. En het roept vragen op als: ‘kunnen we bijvoorbeeld onze 
gebouwen anders benutten, zodat er voldoende inkomsten binnen 
komen om de tuin bloeiend en levend te houden?’.  
 
Delen van de oogst  
We beseffen dat we rijk en gezegend zijn. Daarom houden we de 
oogst van de tuin niet voor onszelf, maar delen uit daar waar het 
nodig is. Dichtbij, in eigen dorp of streek, verder weg, in Nederland 
en wereldwijd. We doen dit vanuit een bewogen hart, door de handen 
uit de mouwen te steken. Hierbij hebben we doeners nodig, die oog 
hebben voor de noden en van daaruit praktisch handelen. Met andere 
woorden: diaconie gaat niet alleen over het schenken van geld, maar 
ook een scherp oor en oog wat er nodig is in onze gemeenschap, dorp 
en samenleving. We vinden het belangrijk om onze jeugd hierbij te 
betrekken, zodat we hen al jong leren dat we niet voor onszelf leven, 
maar dat we door te delen, iets van Gods nieuwe wereld gestalte 
kunnen geven.  
 
Rentmeesterschap  
In deze tijd van een opwarmende aarde en klimaatcrisis willen wij als 
kerkelijke gemeente een voortrekkersrol innemen. We doen dit op 
persoonlijk, kerkelijk en dorpsniveau. Op persoonlijk niveau is dit 
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vooral bewustwording van onszelf. We doen dit door periodieke acti-
viteiten, zoals een lezing, een vega(n) challenge, goede voorbeelden 
in de kijker zetten, stukjes in e-nieuws en de duurzaamheidsambassa-
deur. Op kerkelijk niveau willen we het label Groene Kerk deze peri-
ode binnenhalen. En blijven we onze gebouwen verder verduurza-
men. Op dorpsniveau worden we een serieuze gesprekspartner van de 
gemeente Bunnik als het gaat om duurzaamheid. We kijken scherp 
mee hoe we onze dorpsgemeenschap verder kunnen verduurzamen en 
vergroenen. En laten we zien dat het anders kan en dat we niet onge-
breideld de aarde als mooie schepping kunnen uitputten.  
 
Tenslotte  
In de hof waar Christus zelf de tuinman is, zijn handen nodig om de 
tuin te bewerken. Om de pijlers en onderliggende activiteiten de ko-
mende jaren vorm te kunnen geven, zijn voldoende vrijwilligers 
nodig. We beseffen dat al veel gemeenteleden actief zijn. En tegelijk 
zien we in de samenleving – dus ook in de kerk – dat mensen het las-
tig vinden om zich (voor langere tijd) aan een taak te verbinden. Dit is 
echter wel hard nodig, om de tuin te kunnen blijven onderhouden. We 
willen daarom op een nieuwe manier vrijwilligers werven. We doen 
dit door de komende periode gebruik maken van gavengericht zoe-
ken. Dit betekent dat we minder uitgaan van de vacatures die er zijn, 
en meer van de gaven en talenten die gemeenteleden hebben. We 
werken dit komende tijd verder uit. Waarbij uitgangspunt is dat we 
mensen vragen op taken, die passen bij hun talenten. Dit betekent niet 
dat vrijwillige inzet geen tijd kost, maar wel dat het energie en vol-
doening kan geven.  
 
Kerkeraad PKN Odijk maart 2023 
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BEHEER VAN KERK EN MEENTHOEK
 

 
U herkent het vast wel. Een plank in de schuur met verloren gewaand 
gereedschap, een hoekje op zolder met vergeten spullen. In de loop 
van de tijd zijn daar dingen bijgekomen en vanzelf in de vergetelheid 
geraakt.  Of een keukenla met – altijd handig – een stukje touw. Met 
dat laatste eindje plakband… In de loop der jaren bijna uit zicht 
geraakt, en beetje bij beetje achterin het laatje terechtgekomen… 
 
In de Meenthoek is het niet anders. Ook daar de aanwezigheid van 
een aantal objecten met een ‘oh ja’ gehalte. Mag ik u uitnodigen 
samen door de keukenlades te lopen, er een paar opentrekken en eens 
kijken wat we tegenkomen… 
 
Kijk, een telefoonboek! De Meenthoek heeft al een paar jaar geen 
telefoon meer, maar een -gids dus nog wel. Even nostalgisch bladeren 
hoor. Als kind, nog onbekend met de wetten van de lexicografische 
orde, vond ik het altijd bijzonder eerst langs het plaatsje Ochten 
(hooguit 2 bladzijden) te gaan alvorens in Odijk uit te komen (niet 
veel meer pagina’s in die tijd). In deze jaargang, 2008/2009, is dat 
Nieuwer ter Aa. Voorin stadsplattegronden (!) van Utrecht, Nieuwe-
gein, Woerden, Tiel… In Odijk aangekomen, geeft Witte Kerkje of 
Meenthoek geen match. Wel de toenmalige bewoners van de pastorie. 
Kooiman EJ. 
 
Denkt u misschien, net als ik tot voor kort, dat een telefoontoestel 
heel erg old skool is, verre van dat! Bij een musical in de Beurthonk 
werd het recent niet alleen als decorstuk gebruikt, maar ook in het 
spel betrokken. Door de acteurs van groep 1, 2 en 3 werd gerouti-
neerd, alsof het dagelijkse kost is, in de Gouden Gids gebladerd, en 
werd als de normaalste zaak van de wereld een nummer ingetoetst op 
een telefoon aan een snoertje. En niemand die zei: ‘Huh? Er zit 
helemaal geen spelletje op!’.  



 20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Op de foto: Nine  
 
 
Wat ligt daar nu? Het lijkt wel een sticker, maar bij nader inzien is het 
een rood/wit verbodsbordje met een rode streep door een brandende 
sigaret en de tekst: ‘Deze omgeving rookvrij houden’. Ik vraag me af 
of er ooit gerookt is in de Meenthoek. Voor de jongere lezertjes onder 
u, vroeger was het de normaalste zaak van de wereld een sigaret op te 
steken in de trein of een vliegtuig, en werd ook op tv heftig gepaft. 
‘Als je rookt, moet je wel verstandig roken’, zei een bekende Neder-
landse filosoof die ook aardig kon voetballen, in een reclamecam-
pagne in de jaren ’70.  Zou er in de kerk zelf ooit gerookt zijn? Ik 
betwijfel het. Misschien kwam de uitspraak: ‘De dominee had van-
daag weer een dámpende preek’ wel eens voorbij, in de loop der 
jaren. Uit-roken van vliegen, dat misschien dan weer wel… 
 
Ohh, toeval. In hetzelfde laatje een sigarenblikje. Tegenwoordig 
alleen maar te zien achter een dichte deur, die uitsluitend opengaat als 
je je rokertje bestelt. Even kijken wat erin zit. Ahh, ik zie het al, het 
bekende werk: spijkers, wat schroeven, een verdwaalde plug… 
 
We gaan verder met onze les moderne archeologie. Want wat zien we 
hier liggen? Een tweetal stoffen zakjes, eentje met de letter D er op, 
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de ander met B. Diaconie en Beheer. Uit de tijd dat het getelde 
collectegeld ingeleverd werd bij de bank.  
 
Wat krijgen we nou? Moeten we Tussen Kunst en Kitsch bellen? Een 
echt pareltje, een collector’s item is de vondst van een cassettebandje, 
achteloos naast een flesopener en een rol boterhamzakjes. Mijn eerste 
gedachten zijn niet alleen goud in handen te hebben, maar ook 
wierook en mirre!  Kerstmusical ’96, staat op het doosje.  Voor de 
wat oudere lezers: cassettebandjes maken een heuse revival; het 
afspelen ervan leverde echter een ware queeste op naar de juiste 
apparatuur. Deze eindigde dichterbij dan vermoed, in de crèche van 
ons Witte Kerkje, waar Elly en Rikkert in de recorder plaats moesten 
maken voor ‘Dat moet iets wonderlijks zijn’. De verwachtingen zijn 
dan ook hoog gespannen als ik op <play> druk. Horen we, na al die 
jaren in een keukenlade, de jeugdige stemmen van toen? Na veel ruis, 
zingt een kinderkoor in nog meer mono: ‘Dat moet iets wonderlijks 
zijn / dat moet een wonderlijk wonder zij n/ dat moet een wonder 
boven wonder wezen’. Ik luister verder, nog meer liedjes van dezelfde 
orde. Het wonder is minder groot dan verwacht, ik denk dat ik Tussen 
Kunst en Kitsch maar afbel. Maar de handeling van weer een 
cassettebandje afspelen smaakt naar meer. Thuis heb ik nog Het Klein 
Orkest. 1984, het klinkt als gisteren. Later is al lang begonnen, zingt 
Harrie Jekkers.  
 
En vandaag komt nooit meer terug. Want wat een bijzondere 
ervaring, deze reis door het verleden, langs memory lane, met zomaar 
de inhoud van zomaar wat keukenkastjes. Staat er in dit Kerknieuws 
van pak hem beet over 20 jaar, jaargang 53, de melding van de vondst 
van gloeilampen in de laatjes van dan? Kaarsen die nog op vuur 
gingen? Liedboeken van papier…?  

 
 
Bert van Leeuwen 
beheer@pknodijk.nl 
 



 22

VAN DE KERKRENTMEESTERS
 

 
Odijkse Witte – ons eigen witbier is weer te bestellen 
Vorig jaar brachten onze kerkrentmeesters een Odijkse Witte uit, in 
samenwerking met Stadsbrouwerij De Dikke te Wijk bij Duurstede. 
De voorraad die er nog is, zal bij warmer wordend weer beslist weer 
smaken. U kunt weer bestellen! 
Licht troebel, schitterend goud van kleur. Tarwemout geeft het een 

frisse smaak. Korianderzaad en 
sinaasappelschillen zorgen 
voor licht kruidige en citrus-
achtige tonen. Ons karaktervol 
kerkbier kortom. Ondanks de 
inflatie, gelden dezelfde prij-
zen als vorig jaar. 
Bestel: door het juiste bedrag 
over te maken aan Prot. Gem. 
Odijk, NL34 INGB 0000 4888 
70, onder vermelding van ge-
wenste wijze van uitlevering.  
 

We kennen twee wijzen van uitleveren: 
 

- Of ophalen bij Maarten Kool op afspraak 
- Bij de Meenthoek op afspraak 

 
 
Losse flesjes: € 2,50 
Per 4 flesjes: € 9,00 
Per 8 flesjes: € 18,00 
Per doos (24): € 50,00 

Per grote fles: € 8,50 
Per 2 grote flessen: € 17,00 
Per doos van 6 grote flessen: € 45 
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Open Podium zaterdag 3 juni: kamerkoren uit Houten 
en De Bilt 
Op zaterdagmiddag 3 juni treden afwisselend maar liefst twee 
kamerkoren op in ons Witte Kerkje. Start van het programma 14.00 
uur. Inloop vanaf 13.45 uur. Toegang is gratis: het is open podium. 
Duur tot ca 16.30 uur. Pauze met betaalde consumpties. We gaan 
genieten van: 

(1) Kamerkoor De Bilt, bestaand uit 20 enthousiaste leden. Het 
koor heeft zich gespecialiseerd in 4- tot 8-stemmige a capella 
muziek en legt de muzikale lat hoog, maar plezier in zingen 
staat voorop. Op de lessenaar staan zowel geestelijke liederen 
(van Bach, Mozart, Homilius, Batten en enkele 20e eeuwse 
componisten), als wereldlijker werk: van Forrest, Enrique, 
Sibelius en enkele anderen toonkunstenaars. Het repertoire is 
breed en varieert, van muziek uit de renaissance tot en met de 
tweede helft van de 20ste eeuw. 

(2) Houtens Kamerkoor Rondo, onder muzikale leiding van 
Hans de Munnik. Dit hoogstaande amateurkoor zal zingen uit 
het programma dat op 11 juni groots wordt uitgevoerd. In ons 
intieme kerkje staat een gevarieerde selectie op de lessenaar, 
met werken van van John Rutten, Eric Whitacre, Cole Porter, 
de Beatles (black bird), Dowland en meer. 

Het belooft een stemmige en muzikale middag te worden.  
 
Tuinklusochtend: zaterdag 10 juni (9.00 – 13.00 uur) 
Dit voorjaar hopen we weer met een groepje vrijwilligers gezellig 
samen in de tuin van onze kerk werk te verzetten. Noodzakelijk 
onderhoud. Voorzien zijn snoeiwerkzaamheden, kanten steken, 
bemesten van gras, mogelijk bijwerken van grind. Maar we willen 
graag ook een start maken met schuren en schilderen van het tuinhek. 
Dat is hard nodig en vergt een flinke groep vrijwilligers. 
Henk zorgt weer voor wat gereedschap, de mest, en de verfspullen. 
We starten met koffie en de werkverdeling direct om 9.00 uur bij de 
Meenthoek. 
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Reserveer 10 juni vast in je agenda – als het schikt – en even laten 
weten aan Paul Zeef of je zult aansluiten. Graag vóór 22 mei, want 
dan weten we of en hoeveel verf en andere benodigdheden 
beschikbaar moet zijn.  
 

    
BLOEMENGROET

 
 
M.i.v. 1 juni word ik aanspreekpunt 
voor de wekelijkse bestemming van de 
bloemengroet voor de gemeente. 
Omdat ik mijn werk heb afgebouwd tot 
2 dagen per week, heb ik ruimte in mijn 
agenda om er wat naast te gaan doen. 
Nadat ik werd benaderd om de bloe-
mengroet op me te nemen heb ik toe-
gestemd. Binnen de gemeente ben ik 
geen onbekend gezicht voor jullie. Gemiddeld eens in de 6 weken ben 
ik koster en zo af en toe rijd ik de ouderen binnen onze gemeente naar 
de dienst, al naar gelang de behoefte. In 1991 zijn wij als gezin over-
gekomen vanuit Krimpen aan den IJssel en hebben Jeanette en ik ons 
snel thuis gevoeld. Onze drie kinderen zijn inmiddels uitgewaaid en 
wij wonen nog steeds met heel veel plezier aan de Hendrik van 
Hoornelaan 8. In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij de politie 
Midden-Nederland, waar ik mij nog bezighoud met training en 
advisering. 
 
Het is van belang dat wij niemand over het hoofd zien en daarbij 
hebben wij u nodig. Weet je iemand die in aanmerking komt voor de 
bloemen uit de dienst, om wat voor reden dan ook, troost, bemoedi-
ging, feest, laat het vooral weten en denk mee, want samen weten we 
meer. 
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GEZOCHT: 
NIEUWE REDACTEUR/REDACTRICE 

 
 
Al jaren maak ik het Kerknieuws. Eerst deed ik het in een duo-functie 
maar sinds corona en daarmee het terugschroeven van het aantal 
keren dat Kerknieuws verschijnt in combinatie met de opkomst van 
het e-nieuws, doe ik het alleen. Het is een leuke taak die je goed kan 
uitvoeren wanneer het je zelf uitkomt in de betreffende week na de 
deadline.  
Maar... U voelt het al aankomen, het is mooi geweest! Ik zoek een 
opvolger dus wie het ook een leuke klus lijkt, ik hoor het graag! 
 
Andrea Forma 
redactrice Kerknieuws 
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VAKANTIEBUREAU VAN PKN Nederland
 

 

 
 
PKN Nederland heeft een eigen Vakantiebureau dat sinds kort 
gevestigd is in Leersum.  
 
Wat doet het Vakantiebureau?  
Het Vakantiebureau organiseert het hele jaar door vakanties voor 
mensen die niet (meer) zelfstandig op vakantie kunnen. Zij doet dit 
vanuit een protestants- christelijke achtergrond. Het Vakantiebureau 
is onderdeel van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk 
(PSDV) en verbonden met de Protestantse Kerk Nederland. 
 
Voor wie? 
Ouderen met of zonder zorgvraag, mantelzorgers, mensen met een 
meervoudige beperking en gezinnen met weinig geld. Iedereen is 
welkom, ongeacht geloof of achtergrond. Er is voor iedere gast een 
passend zorgaanbod!  
Wat voor soort vakanties?  
Het Vakantiebureau biedt verschillende mogelijkheden.  Meestal zijn 
de Vakantieweken in één van de drie aangepaste hotels in Nederland. 
Maar ook een bootreis op vakantieschip Prins Willem-Alexander of 
een gezinsvakantie op een vakantiepark of een week voor mantelzor-
gers met een partner met dementie is mogelijk. Er is altijd zorg 
aanwezig en vrijwilligers ondersteunen waar nodig. Een overzicht 
van alle vakanties leest u op www.hetvakantiebureau.nl . 
 
De drie aangepaste hotels zijn:  

- Nieuw Hydepark in Doorn op landgoed Hydepark; met 
dichtbij een hertenweide, vijver met oranjerie en dichtbij de 
Kaapse Bossen. 
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- Dennenheul in Ermelo, ligt dichtbij landgoed  
Oud-Groevenbeek, met allerlei mooie paden in de omgeving. 
En terrasjes en winkels in Ermelo. 

- Hotel IJsselvliedt bevindt zich op een fraai landgoed in 
Wezep; met allerlei mogelijkheden voor uitstapjes in de 
omgeving. Het statige herenhuis is aangepast aan de wensen 
van deze tijd.  

 
Op de Prins Willem-Alexander vaart u langs mooie gedeeltes van 
Nederland. Een onvergetelijke ervaring! U vaart alleen overdag en 
iedere dag meert u ergens aan waar vrijwilligers klaarstaan om u daar 
rond te leiden; te voet of in een rolstoel of om ergens gezellig op een 
terrasje zitten. 
 
Nieuwsgierig geworden ?  
Voor uzelf? Of weet u iemand die dit graag zou willen?  
 
Aanmelden 
Kunt u zelf, maar u mag ook een diaken hiervoor benaderen; ook als 
het financieel niet helemaal gaat lukken. 
De nieuwe brochures van 2023 met inschrijfformulier liggen op het 
rek in de Meenthoek. 
 
Verder … 
PKN Odijk heeft dit jaar het Vakantiebureau niet in het 
collecterooster staan. 
Hopelijk een volgend jaar weer, want dit werk is mede mogelijk door 
collectegelden en andere giften. Donaties t.a.v. het Vakantiebureau 
zijn van harte welkom bij de diaconie. 
 
Bent u of kent u mensen die hier vrijwilliger willen worden? Er is 
altijd vraag naar mensen met een verpleegkundige / zorgachtergrond, 
maar ook mensen die het fijn vinden gasten een fijne week te bezor-
gen en er met je mede-vrijwilligers een superweek van te maken. 
Aanmelden hiervoor kan ook bij het Vakantiebureau!  
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Vele jaren was ik, Wilma Molenaar, vrijwilliger in deze weken en ik 
bewaar daar hele goede herinneringen aan. Er waren gasten die soms 
een heel jaar uitkijken naar zo’n vakantieweek. Gasten die genoten 
van het contact met anderen en het heerlijk vonden als zij gereden 
werden met een aangepaste rolstoelbus of op de rolstoelfiets. 
 
Als vrijwilliger ben je vaste begeleider van 1 of 2 gasten. Je helpt 
waar dat nodig is. Met douchen of een spelletje, wandelen of helpen 
met eten of samen winkelen. De vrijwilliger maakt er met en voor U 
een fijne vakantie van!  
 
Wilma Molenaar 
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BESTELLEN COLLECTEMUNTEN

 
 
Collectemunten zijn verkrijgbaar in pakketten van € 50 of € 25: 

 Pakket A € 50 (10 x 1 euro en 20 x 2 euro munten); 
 Pakket B € 50 (20 x 0,50 euro, 20 x 1 euro, 10 x 2 euro 

munten); 
 Pakket C € 25,- (10 x 1 euro, 30 x 0,50 euro). 

 
Bestellen kan door het bijbehorende bedrag over te maken naar 
rekeningnummer NL97 RABO 0329 8697 01 t.n.v. Collectes PKN 
Odijk o.v.v. aantal pakketten + pakketsoort (A/B/C).  
 
Alle bestellingen die vóór de 25e van de maand binnen zijn, worden 
de eerste zondag van de volgende maand uitgegeven in de hal van de 
Meenthoek (m.u.v. de eerste zondag van augustus). 
  
Voor meer informatie:  
Marijke Rensink 
of Marijke van der Horst 
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INLEVER- en VERSCHIJNINGSDATA 
ODIJKS KERKNIEUWS 

 
Nummer Inleverdatum Verschijningsdatum 
3 28 augustus 7 september 
4 13 november 22 november 
 
 
Redactie: Andrea Forma  
  e-mail redactie: kerknieuws@pknodijk.nl 
Drukwerk Verloop Drukkerij te Alblasserdam 
Verspreiding Wieke Hoomans-van der Werf 
 
 
 
OPENINGSTIJDEN VAN HET SNUFFELHONK 
 

Voor actuele openingstijden zie www.snuffelhonk.nl 
 

Contact 
Tel. 030 – 290 18 29 

e-mail: info@snuffelhonk.nl 
website: www.snuffelhonk.nl 
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33e JAARGANG, mei t/m september 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inleverdatum kopij volgend kerknieuws: maandag 28 augustus 2023 vóór 12.00 u. 
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De Protestantse Gemeente Odijk (Het Witte Kerkje) 

herbergt een mozaïek aan gemeenteleden met verschillende 
achtergrond en geloofsbeleving.  

Wat ons bindt zijn de verhalen uit de Bijbel, die ons inspireren in ons 
verlangen om de weg van Jezus Christus te gaan. 

 
We willen een open en gastvrije gemeente zijn. Een plek waar 
mensen zich thuis kunnen voelen en ook thuis kunnen komen. 

 
Wij willen ook een scherp oog, een ruim hart en 

gulle handen hebben voor de kwetsbaren, dichtbij en ver weg.  
 

Kom bij ons kijken en doe met ons mee…. 
 


